
Liederen voor zondag 10 november 2024 (Open Deur)

Johan de Heer 542

1 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
Weet, dat uw redding zooveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
In het bloed van het Lam;
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
In het dierbaar bloed van het Lam.

2 Satan gaat rond als een brieschende leeuw,

4 Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,
Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
Hoort naar Zijn Woord en gelooft in Hem nu.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

refrein 

Blad 1



Johan de Heer 444

1 Zachtkens en teeder roept Jezus de Zijnen,
Dringend weerklinkt Zijne stem:
„Zondaars, o komt toch en wordt nu de Mijne.”
Ga nu geloovig tot Hem!

refrein:
Keert weer, keert weer, —
Zondaars, keert weer tot uw Heer!
Zachtkens en teeder roept Jezus de Zijnen,
Zondaars, o hoort Hem, keert weer!

2 Jaren reeds staat Hij en klopt aan uw harte,
Laat toch niet langer Hem staan;
Weet, dat uw weig’ring den Heiland zal smarten,
Laat toch den Heer binnen gaan.

refrein

Lied   Heel ons leven is geweven

( Melodie: vreugde, vreugde, louter vreugde) (tekst Meindert Bakker)

Heel ons leven is geweven als een kostbaar weverswerk
diepe dalen in ons leven maken juist dat kleed zo sterk.
Alle dagen, alle uren  houdt de Vader in Zijn hand
wil Hij liefdevol borduren tot een heerlijk, kostbaar pand.

Elke dag aan ons gegeven is de Vader ons nabij
geeft Hij  richting aan ons leven, wandelt dicht aan onze zij.
Als we vallen of verdwalen neemt de Heer ons bij de hand
over bergen en door dalen brengt Hij ons in ’t Vaderland.

Onze God en onze Vader is de gids op onze reis
elke dag brengt Hij ons nader tot het hemels paradijs.
Soms een dag met louter zorgen, soms een dag vol heerlijkheid
totdat op die nieuwe morgen wij Hem zien in eeuwigheid.

Blad 2



Johan de Heer 337

1 Laat ieder ’s Heeren goedheid looven,
Want goed is d’ Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid looven,
En zeggen: roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

5 Toen ik de heidnen aan zag rukken,
Heb ik in ’s Heeren kracht gestreên;
Ik hieuw z’ in ’s Heeren naam aan stukken,
Vertrouwend’ op dien naam alleen.
Ik kon noch voor- noch rugwaards keeren,
Omringd, ja gansch omringd ter dood;
Ik sloeg hen in den naam des Heeren,
Die mij goedgunstig bijstand bood.

Johan de Heer 657

1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelven gaf aan 't kruishout
En mij redde van den dood.

refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein
Blad 3



Johan de Heer 568

1 ’k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien,
Schitt’rend in schoonheid en pracht!
Hem zal ’k daar dankbaar mijn hulde steeds biên,
Dat Hij ’t voor mij heeft volbracht (heeft volbracht).

refrein:
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij,
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij,
O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

2 Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoon,
Stierf Hij aan ’t kruis zelfs voor mij;
En door genâ wacht mij boven een kroon,
Dat maakt mij zalig en blij (maakt mij blij).

refrein

Hemelhoog 295 / LIED 308
1
  Doorgrond mijn hart
  en ken mijn weg, o Heer
  Beproef me en zie wat
  niet is tot uw eer.
  Is soms de weg
  die 'k ga niet goed voor mij:
  leid me op de eeuw'ge weg.
  Heer, maak mij vrij!
2
  O, Heer heb dank,
  'k mag toch de uwe zijn.
  Uw dierbaar bloed
  wast mij van zonden rein.
  Doop mij met vuur,
  opdat 'k mij niet meer schaam:
  'k Wil leven Heer, tot eer
  van uwen Naam.

Blad 4



3
  Zie Heer, hier ben ik:
  maak mij een vat voor U;
  Woon in mijn hart,
  vernieuw het, doe het nu!
  Verbreek mijn wil,
  maak me ook van hoogmoed vrij;
  blijf Gij in mij.

Johan de Heer 19

'k Ben reizend naar die stad,
 waar Christus 't licht zal zijn,
 om eeuwig daar te zijn bij Hem,
 bevrijd van zorg en pijn.
KOOR:
    Geen smart meer daar omhoog,
    geen smart meer daar omhoog;
    God Zelf wist daar de tranen droog,
    geen smart meer daar omhoog. 

Johan de Heer 571

1 O, liefde Gods, oneindig groot,
Ver boven ons verstand;
Die zondaars weer een weg ontsloot,
Naar ’t hemelsch Vaderland!
Daartoe zond God, van ’s hemels troon,
Tot ’s menschen heil Zijn een’gen Zoon.
Ja! amen, ja! Op Golgotha,
Vond ’t menschdom weer genâ.

refrein:
O, welk een vreugde,
(Ik ben Zijn) vreugde, (Hij is mijn) vreugde;
O, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig, die zich is bewust,
Dat Jezus vrede geeft en rust.

Blad 5



Halleluja, Halleluja,
Prijst God voor zijn genâ.

Johan de Heer 82

1 Zouden wij ook eenmaal komen,
Waar de levensstroom ontspringt,
En aan d’ altijd groene zoomen,
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt?

refrein:
Laat ons streven eens te komen,
Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen,
Waar aan d’ altijd groene zoomen,
Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt.

3 Laat ons in die hope leven;
God, Die ons haar vreugde biedt,
Wil Zijn Geest als pand ons geven,
Dat genade ons is geschied.

refrein

Johan de Heer 120

1 Heer, ik geef me aan U volkomen;
’k Leg mijn al hier voor U neêr,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!
Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
’k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

refrein:
Glorie, glorie, Halleluja!
’k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Blad 6



Johan de Heer 57

1 Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

2 Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein

Kijk vooruit, loop verder

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg
Stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt
Ga maar vol vertrouwen, houd het hoofd omhoog
Lopend langs zijn wegen is geen berg te hoog

Refrein: Kijk vooruit loop verder, kijk niet achterom,
               ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen, over bergen heen
Stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand
Lopend langs zijn wegen naar ’t Beloofde Land.

Refrein:  Kijk vooruit loop verder, kijk niet achterom,
                ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
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