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Lieder

Opwekking 451

Ik hef mijn ogen
Op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel

En aarde zijn ontstaan
Ik heb U nodig God
Want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht mijn Heer
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult

Geef mij Uw leven weer
Ik hef mijn ogen
Op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel
En aarde zijn ontstaan

Ik heb U nodig God
Want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht mijn Heer
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij Uw leven weer

Blad 1



Als alles duister is,

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft. 

Hemelhoog 336 / LIED 170
1
  Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
  refrein
  Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
  groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.
2
  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
  Refrein

Blad 2



Hemelhoog 445 - Opwekking 124
1
Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht 
gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam 
Sterk in uw kracht 
gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam 
2
Gelovend ga ik 
eigen zwakheid voelend
en telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam 
3
Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, 
de huld' is u gewijd
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u 
die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur 
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u 
die mij hebt voortgeleid.

Blad 3



124: Ik bouw op U

Ik bouw op U
Mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Ik bouw op U
Mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid

Blad 4


