
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE DIENST 
 
 
 

Voorganger: ds. Anne Zweers (lid Open Kring) 
Ambtsdragers: Popke Alkema en Hans van Eerbeek 
Organist: Johan Hardeman 
Pianist: Joke van der Zee 
Violist: Nienke Laroi 

Lector: Hans van der Molen 
Koster: Eric Landsman 
Kinderkring o.l.v. Bettine van der Haar 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
WIJ KOMEN SAMEN 
Inleidende muziek: Siciliano uit Sonata 2 BWV 1031 - J.S. Bach 
Stilte 
Intochtslied 212: 1,2,3           (staand) 
Stil gebed aanvangswoord en groet 
Vervolg lied 212: 4               (gemeente gaat zitten) 
 
MET ALLES WAT IN ONS IS 
Baksels en misbaksels 
Gebed voor de nood van de wereld (melodie van lied 330) 
We ontsteken een kaars op de aandachtsschaal 
Loflied 343 
 
RONDOM WOORDEN DIE ONS EEN WEG WIJZEN 
Gebed bij de opening van het Woord 
Zeg het met Lego! door Lucinda Blauw 
Kindermoment met kinderlied 
 
De tien woorden: Deuteronomium 5: 6-21 
Antwoordlied 827 

Voor de evangelielezing: een schilderij van Popke Alkema 
Evangelielezing: Mattheus 13: 24-30 
Lied 717: 1,2 
Mattheus 13: 36-43 
Lied 717: 3,4 
 
Overdenking 
Beelden van hoop 
Lied 923 
 
WIJ DELEN 
Verschillende bomen, een gezamenlijke oorsprong. 
Onze gebeden, na de woorden ‘zo bidden wij’ lied 367k 
Mededelingen & Collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Zwolse Migrantenkerken 
 
WE GAAN OP WEG ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: Onze Vader, lied 1006         (staand) 
Wegzending en zegen 
Uitleidende muziek: ‘Nobody knows trhe trouble I’ve seen’ 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen zondag naar Jeanette en Herman 
Nierse gegaan, als dank voor hun inzet als taakdragers en 
vertegenwoordigers vanuit de Open Kring gemeente naar het 
Zonnehuis. Veel dank hiervoor, samenwerking vinden we erg 
belangrijk en waardevol. Joke Leeuw-Kralt neemt deze taak nu 
over, heel fijn! 
 
Meeleven: Joke Storm, is verhuisd. Ze woont nu in een 
zorgwoning bij de Rivierenhof in de AA-landen. We wensen haar 
alle goeds toe, ze woonde voorheen in Sans Soucis, aan de 
Nijenhuislaan. 
Rineke van Hooijdonk blijft kwetsbaar in haar gezondheid, 
gelukkig ontvangt ze zorg en steun, dat gunnen we haar van 
harte. 
 
Kaarten: in deze donkere dagen kan een kaart zeker licht geven, 
ik deel dit gedicht met u: 
Vader, geef mij licht in mijn handen, om uit te delen, licht in mijn 
ogen, om een lach te ontlokken, licht in mijn oren, om uw stem te 
vernemen, licht in mijn hartstocht, om liefde te zijn, licht in mijn 
denken, om uw dag te zien dagen, licht op mijn schouders, om 
vrede te dragen, licht op mijn hoofd, om een teken te zijn, licht in 
mijn lied, om uw goedheid te eren, licht in mijn tranen om mensen 
te troosten, licht in mijn hart, om een licht te zijn (van Jaap 
Zijlstra). 
 
In memoriam Annie Toornvliet-Hersevoort 
Op 6 november overleed, op de leeftijd van 77 jaar, Annie 
Toornvliet-Hersevoort. Precies 2 maanden eerder, 6 september, 
werd haar verteld dat zij longkanker met uitzaaiingen had. Toen 
duidelijk werd dat haar einde naderde werd zij opgenomen in het 
hospice aan de Wipstrikkerallee. Daar heb ik heb haar enkele 
malen bezocht. De eerste keer had Annie een blaadje voor zich 
met haar wensen voor het afscheid. Toen zij in 1969 trouwde met 
Henk kregen ze als trouwtekst mee het slot van 1 Corinthe 13: 
 

“Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, 
doch straks van aangezicht tot aangezicht. 
Nu ken ik onvolkomen, 
maar dan zal ik ten volle kennen, 
zoals ik zelf gekend ben. 
Zo blijven dan: 
Geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de meeste van deze is de liefde.” 
Ze wilde graag dat dat ook de tekst voor de overdenking zou 
worden. En verder liederen als “De Heer is mijn herder” en “Ga 
met God en Hij zal met je zijn. 
Ik heb Annie maar twee keer ontmoet; totaal ongeveer een uur. 
Eigenlijk te weinig om iemand echt te leren kennen. En toch heb 
ik een goed beeld van haar gekregen. Allereerst door de 
gesprekken met haar en vervolgens door wat haar dochters 
Claudia en Sabine over hun moeder vertelden. Ik zou haar willen 
typeren als een mooi mens. Iemand die licht en warmte gaf. 
Haar trouwtekst vergezelde haar tot het einde van haar leven:  
Geloof, niet als leer van de kerk, maar als vertrouwen. Ik werd 
geraakt door de moed en de overgave waarmee zij het einde 
tegemoet ging. 
Hoop, geen wanhoop, maar uitzien naar haar toekomst bij God. 
Liefde, ja dat vooral. Zo kwam zij ook naar voren uit wat familie, 
vrienden en buren over haar vertelden. 
Op woensdag 13 november was er een dankdienst voor het 
leven van Annie in de aula van Kranenburg. Zo wilde zij het, want 
dankbaar keek ze terug, want “ik heb een mooi leven gehad.” 
Maar juist als je dankbaar een geliefde gedenkt, voel je des te 
sterker het gemis, de leegte, het verdriet. We wensen Claudia en 
Sabine met hun gezinnen mensen om heen die licht en warmte 
en liefde geven, mensen door wie ze Gods licht en warmte en 
liefde mogen ervaren! 
Op de begraafplaats Bergklooster hebben wij afscheid van Annie 
genomen, in het vertrouwen dat zij geborgen is, voorgoed 
geborgen in Gods liefde.       Ds. Bert Aalbers 
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NIEUWS 
Let op: de koffie-inloopochtend op vrijdag 15 november 
vervalt in verband met een uitvaart in de kerk. 
Op 22 november bent u weer van 10-12 uur welkom om elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
 
Dringend organisten gezocht! 
Voor zondag 24 november (Eeuwigheidszondag) en zondag 15 
december zoeken we nog een organist. Wie weet in zijn of haar 
omgeving iemand die we kunnen benaderen? 
Graag reactie naar scriba@openkring.nl  
 
Open Kring Koor: misschien denkt u, jij, er nog altijd over na om 
te gaan zingen, dan zou het Open Kring Koor een prima idee zijn, 
we kunnen zeker nieuwe zangers erbij hebben, en misschien 
bent u, jij, dat wel. 
Repetitieavond: elke woensdag van 19.30 -21 uur. In de kerkzaal. 
 
Tijdelijke invulling vacaturetijd 
In deze vacaturetijd is overleg geweest met de Algemene 
Kerkenraad van de PGZ over de invulling hiervan. Binnen de 
PGZ zijn gesprekken gaande over de toekomst van de PGZ, dus 
ook voor de Open Kring. Wij hebben hier zelf ook onze bijdrage, 
samen met de Stinskerk, aan geleverd. Dit mede vanuit de 
stuurgroep Zwolle West. Het starten van een beroepingswerk is 
in afwachting van besluitvorming hierover op korte termijn niet te 
verwachten. Vandaar dat we als kerkenraad gezocht hebben 
naar tijdelijke mogelijkheden op korte termijn. Wij zijn blij te 
kunnen melden dat Anne Zweers en Geke Cleveringa hierin een 
tijdelijke rol gaan vervullen. Anne Zweers zal als predikant en 
Geke Cleveringa als kerkelijk werker aan de Open Kring worden 
verbonden. Anne zal zich met name bestuurlijk de kerkenraad 
ondersteunen en Geke zal zich richten op het pastorale werk. We 
hopen dat dit op zeer korte termijn kan ingaan. We zijn hier erg 
blij mee! We houden u op de hoogte. 
Reacties/vragen: voorzitter@openkring.nl 
 
Kerstkriebels 
Als we naar buiten kijken zo rond de klok van 5 zien we dat het al 
flink donker is. De donkere dagen voor kerst staan weer voor de 
deur. En dat betekent ook dat we weer gaan starten met de 
voorbereidingen voor het kinderkerstfeest en dus de 
kerstmusical! De musical wordt op kerstavond om 18.30 uur 
uitgevoerd. En dit kan natuurlijk niet zonder enthousiaste 
kinderen! Repeteren voor de musical doen we vanaf 1 december 
elke zondagochtend tijdens de kerkdienst, super gezellig altijd. 
Lijkt het je leuk om me hieraan mee te doen? Gaaf! Stuur een 
mailtje met je naam naar kinderkring@openkring.nl. Het is fijn 
wanneer we de aanmelding uiterlijk 26 november binnen hebben. 
Wij hebben er zin in!  
Groetjes van de kinderkring! Maartje, Esther, Bettine en Anne-Els 
 
Ontmoetingskring Zinvol Leven 
Welkom bij deze gezamenlijke ontmoetingskring van de Open 
Kring en de Stinskerk. We ontmoeten elkaar rond Bijbelse teksten 
en gaan op zoek naar betekenis voor ons dagelijkse leven. Dit 
seizoen prikkelt het Bijbelboek Prediker ons tot gesprek. We 
gebruiken het boekje ‘Zinvol Leven’ van Stefan Paas en Siebrand 

Wierda om achtergrondinformatie uit te halen. Ook voor één 
keertje ben je van harte welkom om mee te doen. Donderdag 21 
november a.s. om 20.00u in de consistorie van de Stinskerk.  
Ds. Gerlof van Rheenen 
 
Filmavond – 26 november 2024 
In tegenstelling tot wat vorige week werd gemeld in de mail, vindt 
de filmavond plaats op dinsdag 26 november a.s. 
We gaan kijken naar de film ‘The swimmers’ uit 2022 
(geregisseerd door Sally El-Hosaini). Deze indringende film is 
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee jonge zussen 
die het door oorlog geteisterde Syrië ontvluchten. Wij maken ook 
hun reis mee naar Rio, waar zij als zwemmers meedoen aan de 
Olympische Spelen van 2016. Deze film geeft een indringend 
kijkje in de weg naar vrijheid van (boot)vluchtelingen en hoe 
meedogenloos mensensmokkelaars te werk gaan. 
Inloop met een kopje koffie/thee vanaf 19.15 uur, de film begint 
om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel vragen we een vrijwillige 
bijdrage in de kosten. 
Graag tot 26 november! Namens de taakgroep Bezinning & 
Verdieping, Joke Gosker en Riet van der Wenden 
 
Museumplusbus op 20 januari 2025 
Voor de 4e keer kunnen 60+leden van de Open Kring gratis met 
de Museumplusbus op maandag 20 januari 2025 naar Museum 't 
HART in Amsterdam. Dit museum staat dan geheel in het teken 
van Amsterdam 750 jaar! De vaste presentatie van Panorama 
Amsterdam en wisselende tentoonstellingen laten vooral zien dat 
er niet één geschiedenis van de stad is... 
Vertrek met de Museumplusbus om 9u vanaf de Open Kring, 
verwachte terugkeer 17u. Deze dag is geheel gratis incl. koffie bij 
aankomst, lunch aangeboden door de Open Kring. 
U kunt zich tot 15 december a.s. opgeven bij Marianne Dorland 
op bergland453@gmail.com en Geertje Wijnja gwijnja@hetnet.nl  
Mist u deze gezellige en leerzame dag niet!! En...vol is vol.... 
 
Petrus Adventskalender 
Heeft u hem al besteld? Er is nog even tijd … 
www.protestantsekerk.nl/adventskalender/  
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Tot aan het einde van dit kalenderjaar, inclusief Advent, wordt 
gelezen uit de bundel ‘De koning komt’, de psalmen 90 – 100. 
17 nov, psalm 92. Vg. is ds. Nelleke Eygenraam m.m.v. enkele 
leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. 
24 nov, Gedachtenisviering. Dit jaar wordt de compositie van 
cantor-organist Toon Hagen uitgevoerd: de Gedachteniscantate 
‘Koester de namen.’ Zie ook de website www.michaelscantorij.nl  
 
Passage 
Wij willen u uitnodigen voor de volgende ledenvergadering op 
dinsdag 19 november in de Gosen ten Kloosterzaal van de 
Stinskerk, aanvang om 19,30 uur. Deze avond komen er 2 dames 
uit IJsselmuiden ons vertellen over het werk van MAF. De familie 
Paas woont en werkt voor MAF, vliegende dokters waar Arjan 
piloot is. Gasten zijn ook van harte welkom! 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle)  
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Zwolse migrantenkerken 
De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in 
Zwolle of omgeving ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen en 
zichtbaar mee te leven in de samenleving. De contacten zijn vaak 
kort en incidenteel. Men is over het algemeen wat terughoudend 
in contacten met bestaande Nederlandse kerken. Vaak heeft dit 
ook te maken dat ze niet makkelijk vindbaar willen zijn voor 

geheime diensten van het land van herkomst en landgenoten die 
hen in Nederland lastigvallen. Daarom wil de Diaconie ook 
terughoudend zijn over te concrete informatie van deze kerken 
zoals die van toelichtingen van collecten in nieuwsbrieven. 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Uw gift aan de (digitale) oranje bus is bestemd voor het 
diaconale project ‘Youth for Christ’. 

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Ma 18 nov 10.30-12.00: Werkgroep Groene Kerk 
Wo 20 nov 19.30-21.30: Open Kring Koor 
Do 21 nov 10.00-12.00: Seniorenkring 

Vr 22 nov 10.00-12.00: Koffie inloop 
Zo 24 nov zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan.; 
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