Zondagsbrief
10 november 2024

van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE DIENST

Voorganger: ds. Bert Aalbers (lid Open Kring)
Ambtsdragers: Geertje Wijnja, Henk Vos en Henry Kleene
Organist: Jan Willem Altelaar

Lector: Joke Leeuw-Kralt

Koster: Annemieke van Ommen
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: https:

//www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte,

Intochtslied Psalm 96.1,6,7 (staand
Openingswoorden (gemeente gaat zitten)
Kyriégebed V: ... roepen wij tot U

G: Heer ontfemt U!
Glorialied 273.1,4,5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Kinderlied Open Kring (couplet 2)

Schriftlezing Openbaring 22.1,6,7,10,12,16,17,20,21
Gezang 476.4,5 (Liedboek voor de Kerken!)

Verkondiging ‘Het kortste en meest intense gebed: Kom!’
1. Belofte
Gezang 296 (Liedboek voor de Kerken!)
2. Uitroep
Lied 756.1-5
3. Oproep
Lied 840
4. Beloofd is beloofd
Aria: Wann kommst du, mein Heil, J.S.Bach

DIENST VAN AFSCHEID EN INTRODUCTIE TAAKDRAGERS
Afscheid van Herman en Jeanette Nierse

Introductie van Joke Leeuw-Kralt

Lied 971.3

DIENST VAN DE TAFEL
Overlijdensafkondiging
Lied 382

Nodiging

V: De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en
Hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met
de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn
hand te ontvangen. Vrede u allen.

G: Vrede ook u!

V: Harten omhoog.

G: Wij heffen ze op!

V: Laten wij danken de Heer, onze God.

G: Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed (Didaché) Lied 402a

V: Wij zegenen U, Vader,

vanwege de heilige wijnstok David, uw knecht,

waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.

G: U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!

V: Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.

G: U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!

V: Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de bergen
en werd samengebracht, en één is geworden,

breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk, van de einden der aarde.
G: Want U is de heerlijkheid en de kracht door Jezus
Messias, in alle eeuwen der eeuwen! Amen.

Voorbeden, Onze Vader

Vredegroet

Inleidende woorden

Delen van brood en wijn

Dankgebed (Didache)

Mededelingen & Collecten (digitaal+contant) voor de Voedsel-
bank (Avondmaalscollecte), Kerk (Open Kring) en Wijkkas
Slotlied Gezang 231.3,4 (Liedboek voor de Kerken!) (staand)
Wegzending en Zegen

LEVEN IS MEELEVEN

De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Hans van
der Molen, als steun in de rug en met een hartelijke groet vanuit
de Open Kring gemeente.

Meeleven en kaarten:

Vorige week werd vermeld, dat mw. Bina van der Vliet naar de
Herbergier in Gees is verhuisd (Dorpsstraat 66, 7863 PD). Haar
zoon Daan laat weten, dat mocht u Bina willen bezoeken, dan
graag via contact met hem (via zondagsbrief@openkring.nl).

We leven mee met eenieder in onze gemeente, die verdriet en
gemis ervaart, door ziekte of verlies, en nemen hen mee in onze
gebeden.

Kaarten versturen blijft een mooi gebaar, zo delen we met elkaar

wat in onze levens gebeurt, omzien naar elkaar!

Bedankje

Ik wil iedereen bedanken voor de bezoeken, bloemen, kaarten,
mails enz. na mijn heupoperatie vanwege een val door het
NORO-virus! Alle medeleven heeft mij erg goed gedaan en ik
begin weer op te krabbelen! M.v.g. Tonnie Koersen

Dank

Blij verrast werd ik met het bezoek van Wil en het ontvangen van
de bloemen van onze Open Kring. Een prachtige orchidee, een
fijn gesprek en het goede gevoel dat er met je meegeleefd wordt
in de vorm van gebed en het ontvangen van een groet: het sterkt,
het doet goed. Hartelijk dank voor dit alles. Hans van der Molen

NIEUWS

Bij de zondag

Een rijk gevulde dienst, deze zondag.

Als altijd lezen en overdenken we de Schrift. Vandaag is het de
eerste van de drie laatste zondagen van het kerkelijk jaar, de zgb.
Voleindingszondagen. Dan gaat het in de lezingen over Gods
Toekomst: Eens komt de grote zomer! Hierover nadenkend kwam

ik in het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek: Openbaring
22. Daar vinden we het kortste en meest intense gebed, een
woordje maar van drie letters: KOM!

Vervolgens nemen we afscheid van Herman en Jeanette Nierse.
Sinds januari 2020 waren zij taakdragers vanuit onze Open Kring
t.b.v. het Zonnehuis. Wat dat zijn ‘taakdragers’? Ik weet het ook


https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen
mailto:zondagsbrief@openkring.nl

niet precies, maar zondag zal alles u geopenbaard worden. We
zijn blij dat we in Joke Leeuw-Kralt een goede opvolger hebben
gevonden.

Ten slotte vieren we in de Maaltijd van de Heer onze
verbondenheid met God en met elkaar.

Tot zondag! Ds. Bert Aalbers

Taakdragers Zonnehuis

Vanmorgen nemen we afscheid van Herman en Jeannette Nierse
als taakdragers voor het Zonnehuis. Namens de Open Kring zijn
zij bijna 5 jaar de vertegenwoordiging van de Open Kring richting
het Zonnehuis geweest. Joke Leeuw-Kralt is bereid deze taak
van hen over te nemen. Aansluitend aan het afscheid van
Herman en Jeannette zal Joke worden voorgesteld als de nieuwe
taakdrager voor het Zonnehuis. We bedanken Herman en
Jeannette voor hun jarenlange inzet en zijn dankbaar dat door
Joke deze taak voortgezet wordt.

Vacaturetijd, een gesprek..., toch concreter dan we dachten
Zondagmorgen 10 november willen we, vanuit de kerkenraad,
graag iets vertellen over de stand van zaken in de vacature tijd.
We geven een overzicht van de stand van zaken. We doen dit
tijldens de koffie in de hal. Zijn er vragen of reacties, dan kunt u
deze ook nu al stellen. Dat helpt ons bij de voorbereiding.

Dus zondagmorgen 10 november na de dienst, tijdens de koffie
ontmoeten we u graag. voorzitter@openkring.nl

KUNST EN KERKDIENST 17 NOVEMBER IN DE OPEN KRING
Soms zie je iets als je ergens wandelt en dan denk je: ‘Hé, dat
daar iets groeit’, een polletje gras, een bloem of wat dan ook. Of
je ziet iets gebeuren dat je verrast en blij maakt, gewoon op straat
of ergens anders.

Kleine tekenen van hoop, van iets goeds.

Als je dat nu ziet of meemaakt en je hebt je mobiele telefoon bij
je, maak er dan (gauw) een foto van en stuur die naar mij op. Dan
komt die foto terug in de kerkdienst van 17 november aanstaande
in de ‘Kunst en kerkdienst’ in de Open Kring.

Die tekst van deze zondag is Mattheus 13: 24-30 en 36-43, het
prachtige en intrigerende verhaal dat Jezus verteld over de zaaier
die goed zaad zaait in de aarde. Maar dan komt er een vijand die
het kwaad uitstrooit in de aarde. Een verhaal dat de verbeelding
wakker roept.

Inmiddels zijn er een paar gemeenteleden aan het denken over
de tekst en zijn ze aan het kijken of ze er iets van kunnen maken.
Welkom om ook iets creatiefs bij te dragen aan de deze dienst.
Op maandag 11 november komen we om 19:30 bij elkaar in de
Open Kring en kijken we wat ieder heeft ingebracht.

Heb je vragen of ideeén, neem gerust contact met me op.

Per mail: annezweers@kpnplanet.nl of telefoon: 06 25 35 08 57.
Hier kun je ook je foto’s naartoe mailen of appen.

Hartelijke groet, Anne Zweers

Museumplusbus op 20 januari 2025

Voor de 4e keer kunnen 60+leden van de Open Kring gratis met
de Museumplusbus op maandag 20 januari 2025 naar Museum 't
HART in Amsterdam. Dit museum staat dan geheel in het teken
van Amsterdam 750 jaar! De vaste presentatie van Panorama

Amsterdam en wisselende tentoonstellingen laten vooral zien dat
er niet één geschiedenis van de stad is...

Vertrek met de Museumplusbus om 9u vanaf de Open Kring,
verwachte terugkeer 17u.

Deze dag is geheel gratis incl. koffie bij aankomst, lunch
aangeboden door de Open Kring.

U kunt zich tot 15 december a.s. opgeven bij Marianne Dorland
op bergland453@gmail.com en Geertje Wijnja gwijnja@hetnet.nl
Mist u deze gezellige en leerzame dag niet!! En...vol is vol....

Petrus Adventskalender

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit
jaar biedt Petrus voor de adventsperiode
een dagelijkse kalender aan, die je
uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke
dag even stil te staan. Voor elke dag is
een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij
elke dag een korte inspirerende video.

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema
van de Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het
licht van Gods koninkrijk’. Tijdens Advent mogen we
verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het
donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons
toe. Bestel via: www.protestantsekerk.nl/adventskalender/

Michaélsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

Tot aan het einde van dit kalenderjaar, inclusief Advent, wordt
gelezen uit de bundel ‘De koning komt’, de psalmen 90 — 100.
10 nov, psalm 91. Vg. is ds. Margo Jonker, m.m.v. enkele leden
van de Michaélscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. Zie
ook de website www.michaelscantorij.nl

Help mee met de kerstpakkettenactie in Zwolle
Stichting KerstZwolle organiseert ook ===,
dit jaar weer de jaarlijkse bt
kerstpakkettenactie om de Zwolse
minima een hart onder de riem te
steken tijdens de feestdagen. Met
deze actie willen we niet alleen -
kerstpakketten uitdelen, maar ook de bewustwording rondom
armoede in Zwolle vergroten en inwoners een concrete manier
bieden om bij te dragen. Dit jaar streven we ernaar om maar liefst
2.800 kerstpakketten samen te stellen en uit te delen. De
pakketten bevatten producten voor twee maaltijden, aangevuld
met feestelijke extra’s om de kerst nog specialer te maken.

Doe mee!

Op 13 december gaat het van start: boodschappen inzamelen,
vervoeren, sorteren en in pakketten inpakken, zodat die
opgehaald kunnen worden door sociale instellingen in Zwolle.
Hiervoor zijn ongeveer 700 vrijwilligers nodig die elk twee uur van
hun tijd willen geven. Via het online inschrijfformulier op
www.kerstzwolle.nl kun je jezelf of je groep inschrijven voor een
klus. De inschrijving gaat binnenkort open.

Geld geven kan ook

Donaties zijn van harte welkom en fiscaal aftrekbaar. Geven kan
via onze website. Alvast bedankt!

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

(1® =) Avondmaalscollecte: Voedselbank Zwolle
2% collecte: Kerk (Open Kring)

3% collecte: Wijkkas

Tal van vrijwilligers spannen zich in om het
kerkelijk leven, op zondagen en door de week, iy
draaiend te houden. Samen werken zij aan het in stand houden
van de verbondenheid. Het contact tussen gemeenteleden
onderling en de plaats van de wijkkerken in hun omgeving. Veel

van deze activiteiten worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze
zondag is de opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd,
giften die volledig ten goede komen aan de eigen wijkgemeente.
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website
van SKGCollect:
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html

Uw gift aan de (digitale) oranje bus is bestemd voor het
diaconale project “Youth for Christ’.

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG

Ma 11 nov 19.30-20.30: Overleg Kunst&Kerkdienst
Ma 11 nov 19.30-22.00: Moderamen

Wo 13 nov 20.00-21.30: Open Kring Koor

Vr 15 nov 10.00-12.00: Koffie inloop

Zo 17 nov zal ds. Anne Zweers om 9.30u voorgaan in de Open
Kring. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. Pieter-
Frans de Boer voorgaan. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal
gevierd worden.
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