
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE DIENST  
 
 
 

Voorganger: ds. Bert Aalbers (lid Open Kring) 
Ambtsdragers: Marrianne van Norel en Hans van Eerbeek 
Organist: Jeroen van der Scheer 
Met medewerking van het Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode 
Lector: Co Verduijn 

Koster: Annemiek van Ommen 
Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel 
Oppaskring met Jacqueline Smink 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Stilte 
Openingspsalm 118: 1, 10 (Koor / Allen)         (staand) 
1   K   Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
 A   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 K   Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
 A   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 K   Dit zij het lied der priesterkoren; 
 A   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 K   Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
 A   Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
10 Allen 
 
Openingswoorden ‘Waar komt mijn hulp vandaan’ 
Koor vraagt, gemeente antwoord 
                 (gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed, afgesloten met 
Glorialied 299d ‘Kyrie en Gloria’ 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Groet V  De Heer zij met U 
  G  ook met u zij de Heer 
 
Gebed voor de opening van het Woord’ 
 
Lied 328 ‘Gij wacht op ons’ 
 
Lezing Efeze 3: 14-21 
Lied 974 ‘Maak ons uw liefde God, tot opmaat’ 
Tekst Efeze 3: 18-19 
 
Verkondiging  LEVEN IN DE RUIMTE VAN GODS LIEFDE  
Gezang 95 (LvdK) Koor 1, Gemeente 2, 3 

DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGER 
Inleidende woorden 
 
Zingen ‘De kerk van alle tijden’ [melodie: gezang 303 LvdK] 
 
Afscheid van Mirjam Visser, scriba 
 
Zingen ‘Wij danken u, o Here’ [melodie: gezang 303 LvdK] 
 
Woorden over het ambt 
 
Zingen ‘Heer, wil uw Geest ons geven’ [melodie: gezang 303 
LvdK] 
 
Gebed 
Vragen aan Miranda Landsman 
Zegen 
Vraag aan de gemeente  
 
Zingen ‘Wij bidden om Uw zegen’ [melodie: gezang 303 LvdK] 
 
Toespraak door Hans van Eerbeek, voorzitter 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Gebeden & lied ‘Onze Vader verborgen’ 
 
Mededelingen & Collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Werelddiaconaat 
Kinderen komen terug van de kinderkring en kunnen opgehaald 
worden van de oppaskring 
 
Slotlied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ (koor 1, allen 2,3,4) 
             (staand) 
Wegzending en zegen 
Lied 415: 3 ‘Amen, amen, amen 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Marianne 
Dorland, met een hartelijke groet en de wens voor een goed 
herstel. 
 
Meeleven: 
Mevr. Rineke van Hooijdonk is opgenomen in Isala, afd. 
cardiologie, we wensen haar toe dat ze goede zorg ontvangt en 
wachten af hoe het verder zal gaan. Vanuit de gemeente groeten 
en steunen we haar. 
Mevr. Bina van der Vliet -Nienhuis kan door fysieke 
omstandigheden niet meer thuis wonen. We wensen haar moed 
en vertrouwen toe. 

Mevr. Annie Toornvliet-Hersevoort is ernstig ziek en sinds 
afgelopen week opgenomen in Hospice Zwolle. We denken aan 
haar, haar kinderen en familie, en bidden dat ze kracht en 
vertrouwen ontvangt in de tijd die komt. 
 
Kaarten: een verjaardag is een moment dat je stilstaat bij wat is, 
wat was en wat komt, en dan kan een kaart vanuit de gemeente 
de dag kleur geven! 
 
Het kan maar niet op!!  
Na de vele wensen, appjes en bezoeken tijdens mijn revalidatie, 
bracht Miranda mij ook nog de bloemen van de Open Kring!! 
Heel hartelijk dank! Marianne Dorland

 

NIEUWS 
Postgroei 
In de preek van zondag 13 oktober noemde ik de werkgroep 
Postgroei. Postgroei is een denktank van allerlei deskundigen, 
o.a. economen uit allerlei partijen die zeggen dat we van 
kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve 
groei (groei van kwaliteit van leven en groei van biodiversiteit) 

zouden moeten: van groei naar bloei. Ze hebben afscheid 
genomen van het systeem waar economische groei 
doorslaggevend was en is. Ze schreven een boekje: ‘Er is leven 
na de groei’. En op hun website is ook veel te lezen: 
https://www.postgroei.nl/  
ds. Jan Woltinge 
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KUNST EN KERKDIENST 17 NOVEMBER IN DE OPEN KRING 
Soms zie je iets als je ergens wandelt en dan denk je: ‘Hé, dat 
daar iets groeit’, een polletje gras, een bloem of wat dan ook. Of 
je ziet iets gebeuren dat je verrast en blij maakt, gewoon op straat 
of ergens anders. 
Kleine tekenen van hoop, van iets goeds. 
Als je dat nu ziet of meemaakt en je hebt je mobiele telefoon bij 
je, maak er dan (gauw) een foto van en stuur die naar mij op. Dan 
komt die foto terug in de kerkdienst van 17 november aanstaande 
in de ‘Kunst en kerkdienst’ in de Open Kring. 
Die tekst van deze zondag is Mattheus 13: 24-30 en 36-43, het 
prachtige en intrigerende verhaal dat Jezus verteld over de zaaier 
die goed zaad zaait in de aarde. Maar dan komt er een vijand die 
het kwaad uitstrooit in de aarde. Een verhaal dat de verbeelding 
wakker roept. 
Inmiddels zijn er een paar gemeenteleden aan het denken over 
de tekst en zijn ze aan het kijken of ze er iets van kunnen maken. 
Welkom om ook iets creatiefs bij te dragen aan de deze dienst. 
Op maandag 11 november komen we om 19:30 bij elkaar in de 
Open Kring en kijken we wat ieder heeft ingebracht. 
Heb je vragen of ideeën, neem gerust contact met me op. 
Per mail: annezweers@kpnplanet.nl of telefoon: 06 25 35 08 57. 
Hier kun je ook je foto’s naartoe mailen of appen. 
Hartelijke groet, Anne Zweers 
 
Koffieschenkers gevraagd in de Open Kring! 
Wie, o wie, vindt het leuk om gemiddeld 1x in de 8 weken, koffie 
te schenken in de Open Kring. Graag willen wij deze groep 
versterken met een paar extra mensen. Hierbij zet u op de 
zondagochtend koffie, zet u de kopjes klaar, schenkt u koffie en 
na afloop doet u de afwas. Iedereen kan dat 😊. Je werkt altijd in 
een duo. Hoor graag wie dit leuk vindt. 
Tevens de vraag wie kan koffieschenken bij rouw- en 
trouwdiensten, dus overdag en doordeweeks. 
Aanmelden kan bij kerkrentmeesters@openkring.nl. Mocht je nog 
vragen hebben, kun je die stellen aan Helga Vliek. 
 
Vacatures Open Kring – een update: 

Taak status 
2 diakenen Eén is ingevuld 
Ouderling jeugd en gezin Is ingevuld 😊 
Scriba Wordt per 20 oktober 

ingevuld 😊 
Coördinator organisten   
Coördinator lectoren is ingevuld 😊 
Coördinator koffie-ochtenden   
“vaste” Organist voor 10-12 
diensten 

  

2 medewerkers koffieochtenden   
Lector  Afstemming met 

1e kandidaat 
Enkele medewerkers kinderkring   
2 leden Taakgroep Bezinning en 
Verdieping 

1 verzoek om informatie 

2 leden werkgroep Groene Kerk 2 ingevuld 😉 
Lid camerateam   
Lid kosterteam 1 ingevuld 😉, minimum 

(!) wordt nu bereikt 
Taakdrager 
kerkenraadscommissie 
Zonnehuis 

Wordt ingevuld 😉 

Fotograaf   
Medewerker(s) oppaskring   
Enkele koffieschenkers 
(zondagmorgens) 

  

Koffieschenkers bij rouw en 
trouwdiensten (doordeweeks) 

  

 
Ontmoetingskring Zinvol Leven 
Doe mee met deze gezamenlijke ontmoetingskring van de Open 
Kring en de Stinskerk! We ontmoeten elkaar rond een Bijbelse 
tekst (dit seizoen uit Prediker) en gaan op zoek naar betekenis 
voor ons alledaagse leven. Hoe klinken deze Bijbelse woorden in 

jouw persoonlijke situatie? Op welke manier zou je er inspiratie of 
bemoediging uit kunnen halen? Deze keer hebben we het over 
de stelling van Prediker dat het leven zinloos is. Hoe bedoelt hij 
dat? En hoe kijk jij tegen het leven aan? Donderdag 24 oktober 
a.s.om 20.00u in de consistorie van de Stinskerk. Ook voor een 
keertje aanhaken van harte welkom! Ds. Gerlof van Rheenen 
 
Uit de gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
Op 7 oktober vond een van de vier jaarlijkse gezamenlijke 
vergaderingen plaats tussen de kerkenraden van de Open Kring 
en de Stinskerk. De avond begon met een hartelijke opening door 
Gerlof van Rheenen, gevolgd door een persoonlijke ronde waarin 
iedereen kort iets over zichzelf kon delen. Daarna werden de 
notulen van de vorige vergadering doorgenomen en 
goedgekeurd. 
Een belangrijk onderwerp op de agenda was het vertrek van ds. 
Cor Baljeu. De kerkenraad besprak hoe we moeten omgaan met 
pastorale en crisissituaties nu er een vacature is. Op dit moment 
is er één centrale ingang afgesproken voor het (crisis-)pastoraat 
binnen de Open Kring, van waaruit naar beschikbare 
ondersteuning wordt gezocht. We hebben onze wensen voor 
extra ondersteuning op dit gebied ook kenbaar gemaakt aan de 
Algemene Kerkenraad. 
Verder spraken we over de invulling van de geplande 
gezamenlijke vieringen. Vanuit de Open Kring zal de kerkenraad, 
voor de opengevallen plekken, actie ondernemen, waarbij we ook 
in overleg gaan met onze preekvoorziener om alles goed af te 
stemmen. 
Daarna kwamen verschillende gezamenlijke onderwerpen aan 
bod. We bespraken de afstemming van de brieven voor de actie 
Kerkbalans 2025, evenals de mogelijke invulling van één of twee 
vertrouwenspersonen voor onze wijkgemeenten. We blikten terug 
op de gezamenlijke startzondag, die door iedereen als bijzonder 
positief en stimulerend werd ervaren. Er hing een geweldige sfeer 
en dat gaf ons veel energie om vooruit te kijken naar het nieuwe 
seizoen 2024/2025, waarin gezamenlijke activiteiten, 
kerkdiensten en huiskamerontmoetingen weer op de agenda 
staan. 
We spraken ook ons enthousiasme uit over het idee om opnieuw 
een bezinningsdag voor beide kerkenraden te organiseren. De 
vorige bijeenkomst smaakte duidelijk naar meer! We namen kort 
de acties door die tijdens die bezinningsdag waren afgesproken 
en benadrukten het belang van realisme: we moeten ervoor 
waken dat we niet meer willen dan we aankunnen. 
De vergadering werd afgesloten op een bijzondere manier. De 
leden van beide kerkenraden werden in duo's verdeeld en kregen 
de vraag mee: "Hoe ga je nu naar huis? In welke sfeer?" Het was 
een mooie afsluiting die ruimte gaf voor reflectie en verbinding, 
en het gaf iedereen de kans om met een goed gevoel en een 
helder perspectief naar huis te gaan. 
Vragen? voorzitter@openkring.nl  
 
Ontvangen giften 
In de afgelopen maanden zijn er diverse giften via de 
bankrekening (NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Zwolle) van de wijkkas ontvangen. Ook zijn er enkele 
(contante) giften ontvangen. Het totaalbedrag van de ontvangen 
giften voor de wijkkas dit jaar (stand 15-10-2024) is € 1.635. Alle 
gevers hartelijk dank daarvoor! 
 
Koffiepotje 
Onlangs is het koffiepotje weer geleegd. Er is 
dit jaar in totaal (fysieke koffiepotje en via de 
QR-code) € 602, 91 ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage in de kosten! 

(QR-code koffiepotje) 
 
EERSTE HULP BIJ HARTSTILSTAND: AED. 
Sinds kort hangt er een AED (Automatisch Externe Defibrillator) 
in de hal. Met dit apparaat kan iemand met een hartstilstand in de 
eerste minuten nog gereanimeerd worden. En daarbij 
levensreddend zijn. Iedereen mag in principe een AED gebruiken. 
Bij het aanzetten van het apparaat wordt automatisch 
aangegeven wat je moet doen. Als je het apparaat nog nooit 
gebruikt hebt en je het dan moet doen, kan dat toch de nodige 
stress geven. Het is beter dit een keer te leren en oefenen tijdens 
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een reanimatiecursus. Als je een keer een AED moet gebruiken 
geeft dat vertrouwen en gaat er geen kostbare tijd verloren. In 
een avond weet je wat je moet doen en kun je levensbepalend 
zijn. Niet alleen bij een bijeenkomst in de Open Kring, maar ook 
in het dagelijks leven. 
Vraag aan jullie: Wil je meedoen aan een reanimatie training 
(tijdsbeslag 2,5 uur)? 
Laat het weten via kerkrentmeesters@openkring.nl met 
vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. 
Ben je al bekend met het gebruik van de AED, door je beroep van 
b.v. verpleegkundige, onderwijzer/docent, arts, pedagogisch 
medewerker of EHBO-er? Laat het ons dan ook weten. 
Jan Brandsema, kerkrentmeester 
 
EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN EN INCIDENTEN 
O.a. tijdens de zondagse viering moet er altijd verplicht een 
Bhv’er (Bedrijfs Hulpverlener) aanwezig zijn. Een Bhv’er grijpt in 
bij ongevallen en incidenten. Bijvoorbeeld bij brand en als er 
iemand onwel is geworden. Hij/zij schakelt hulpdiensten in, is 
leidend bij ontruimingen en helpt bij blussen van brandjes. Om 
een Bhv’er te zijn moet je een korte opleiding hebben gevolgd. 
Binnen de Open Kring kennen we een aantal mensen met een 
BHV certificaat.  
Dit is echter niet altijd voldoende om aan onze verplichting te 
voldoen. Daarom de vraag: wie heeft een geldig BHV-certificaat 
of wie is evt. bereid hiervoor een korte opleiding te volgen?  
Laat het weten via kerkrentmeesters@openkring.nl met 
vermelding van naam en telefoonnummer. Dan nemen we 
contact met je op en gaan we samen kijken hoe wij verder 
invulling kunnen geven aan onze verplichting. 
Jan Brandsema, kerkrentmeester 
 
“Mannen aan het Woord.” 
Een nieuwe oecumenische groep “Mannen aan het woord” willen 
we starten en je kunt nog meedoen. Een keer per maand elkaar 
ontmoeten en leren kennen met bv. waar en hoe ben je 
opgegroeid, wat waren je ervaringen in kerk en werk en 
samenleving en hoe ga je er nu mee om.  Daarna komen actuele 
onderwerpen aan de orde. De inhoud stemmen we af op de 
wensen van de deelnemers en kunnen een ruimzinnige inhoud 
hebben. Daarbij kunnen we inspiratie putten uit films en muziek of 
ergens op bezoek gaan. De eerste keer gaan we wensen 
inventariseren. We gaan praten en luisteren, elkaar vertrouwen 
en je inleven in een ander, elkaars meningen respecteren en 
streven naar gezellige bijeenkomsten. Kom gerust vrijblijvend 
kennismaken. 
Start woensdag 6 nov.10.00–12.00 uur in de Oosterkerk, max 15 
personen. Kosten ca € 5,- 
Voor meer informatie en aanmelding: Dik Kremer tel. 
0652811032, dikkremer@hotmail.com  

Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Dit najaar gaan we verder met de Psalmen. Tot en met oktober 
wordt gelezen uit de bundel: ‘De weg van de rechtvaardige’, en 
gaat het om de psalmen 42-49. 
20 okt: vg. ds. Harm Bousema. Thema: Psalm 48. M.m.v. enkele 
leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. 
Zie ook de website www.michaelscantorij.nl  
 
Help mee met de kerstpakkettenactie 
Stichting KerstZwolle organiseert ook dit jaar weer de jaarlijkse 
kerstpakkettenactie om de Zwolse minima een hart onder de riem 
te steken tijdens de feestdagen. Met deze actie willen we niet 
alleen kerstpakketten uitdelen, maar ook de bewustwording 
rondom armoede in Zwolle vergroten en inwoners een concrete 
manier bieden om bij te dragen. 
Dit jaar streven we ernaar om maar liefst 2.800 kerstpakketten 
samen te stellen en uit te delen. De pakketten bevatten producten 
voor twee maaltijden, aangevuld met feestelijke extra’s om de 
kerst nog specialer te maken. 
Doe mee! 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december zamelen we de inhoud 
van de kerstpakketten in bij verschillende supermarkten. 
Vrijwilligers vervoeren de ingezamelde producten naar de loods 
van de Voedselbank, waar ze gesorteerd worden. Op maandag 
16 en dinsdag 17 december worden de pakketten ingepakt en 
opgehaald door sociale instellingen in Zwolle. 
Om alles soepel te laten verlopen, hebben we ongeveer 700 
vrijwilligers nodig die elk twee uur van hun tijd willen geven. Elk 
jaar weer blijkt dit een nuttige en gezellige activiteit te zijn. Via het 
online inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl kun je jezelf of je 
groep inschrijven voor een klus. De inschrijving gaat begin 
november open. 
Geld geven kan ook 
Helpen kan ook door het geven van een gift. We zijn volledig 
afhankelijk van wat wordt ingezameld en moeten er ieder jaar 
producten bijkopen. Donaties zijn van harte welkom en fiscaal 
aftrekbaar. Geven kan via onze website. 
Meer weten? 
Voor meer informatie kun je terecht op www.kerstzwolle.nl. Houd 
ook onze Facebook- en Instagrampagina’s in de gaten voor 
updates en nieuwtjes. 
Help jij mee om ook deze kerst de sociale minima van Zwolle te 
verrassen met een goedgevuld kerstpakket? Alvast bedankt! 
 
 
 
 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Werelddiaconaat 
Deze week is/was Wereldvoedseldag. De 
collecte is dan ook bestemd voor het 
Werelddiaconaat. 
Deze dag wordt gehouden op initiatief van de 
FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties. Daarmee wil men tot uitdrukking brengen dat de aarde 
ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners een 
volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! 
Jaarlijks vraagt de FAO wereldwijd aandacht voor 
voedselzekerheid in de wereld. Het Werelddiaconaat wil een 
bijdrage leveren aan voedselzekerheid voor ieder mens. Steeds 

vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel zaken zijn 
niet te voorzien, onverwacht gebeurt er wat. Dat is soms lastig, 
vooral voor mensen die na jarenlange armoede geen reserves 
hebben. De diaconie wil mensen die door deze onvoorziene 
omstandigheden in de problemen zijn gekomen, helpen met een 
bijdrage voor de dagelijkse levensbehoeften. Dergelijke posten 
zijn aan het begin van het jaar niet te begroten. Vandaar deze 
collecte om bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden een 
passende en juiste bijdrage te leveren. 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Uw gift aan de (digitale) oranje bus is bestemd voor het 
diaconale project ‘Youth for Christ’. 

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Ma 21 okt 19.30-22.00: Kerkenraad 
Wo 23 okt 20.00-21.30: Open Kring Koor 
Vr 25 okt 10.00-12.00: Koffie inloop 
Zo 27 okt zal ds. Gerlof van Rheenen om 9.30u voorgaan in de  

gezamenlijke dienst met de Stinskerk. 
Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring). 
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

 

mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl
mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl
mailto:dikkremer@hotmail.com
http://www.michaelscantorij.nl/
http://www.kerstzwolle.nl/
http://www.kerstzwolle.nl/
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html
https://openkring.nl/agenda/
mailto:zondagsbrief@openkring.nl

