
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE – LEKKER EIGENWIJZE – VRIENDJES & VRIENDINNETJESDIENST  
 
 
 

Voorganger: Gerald Schutte 
Ambtsdragers: Bettine de Jong en Helga Vliek 
Koster: Jan Oosting 

Met medewerking van de kinderkringleiding: Esther Klein-Bramel, 
Maartje Visscher, Anne-Els Ekker en Bettine de Jong 
Oppaskring met Jacqueline Smink 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Voor de dienst op de schermen: 

- Kinderen voor kinderen, lekker eigenwijs 
- Make some noise…kids 

 
We zingen lied 288 ‘Goedemorgen welkom allemaal’       (staand) 
 
We worden stil… om stil te worden…onze aandacht te 
richten…nu zijn we hier… 
  
Een Groet van God bij het begin van deze viering 
  
We bidden… Voor de nood van de wereld… 
  
We zingen het lied: opw 25 ‘zingen, prijzen, loven de Heer’ 
 
We doen de Bijbel open 
We lezen uit de bijbel in Gewone Taal 
Psalm 139 1-6 

Samen zingen: ‘Mensenkind’ 
  
In gesprek over … (uitleg) 
 
We luisteren/zingen: Pearl Jozefzoon ‘Ik heb je lief’ 
  
SAMEN DELEN  
Mededelingen & Collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie 
(Zwolle), Kerk (Open Kring) en Kerk&Israël 
Kinderen kunnen opgehaald worden van de oppaskring  
 
SAMEN BIDDEN 
  
We zingen slotlied 416 ‘Ga met God’  (staand) 
  
Zegen 
  
Na de dienst ‘Je mag er zijn’ 

LEVEN IS MEELEVEN 
De bloemengroet was afgelopen zondag voor Sonja en Cor 
Baljeu, met een hartelijke groet vanuit de gemeente. We wensen 
hen alle goeds toe, in Dalfsen en in Alkmaar. 
 
Kaarten en meeleven: elk gebaar van aandacht is gewenst en 
vanuit het hart, woorden kunnen helpen maar een groet, een 
kaart, een gebed, een lied waar je door geraakt wordt en deelt, 
omzien naar elkaar! 
 
Als op het einde van de weg een nieuwe weg zich ontrolt… 
NLB 820 
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de waardige wijze 
van afscheid nemen afgelopen zondag 29 september. De goede 
woorden en Goede wijnen, de kaarten, de mails, de Appjes, de 
ansichtkaarten, een enkel telefoontje: ze hebben ons goed 
gedaan en doen ons goed. Ook waren we onder de indruk van 
het afscheidscadeau dat wij afgelopen zondag hebben mogen 

ontvangen. Het bij elkaar verzamelde bedrag ga ik niet noemen, 
wel waren we er stil van en zijn we er erg blij mee. Onze tuin in 
Dalfsen zal mede dankzij uw bijdrage gaan bloeien! Het zal een 
blijvende herinnering aan de Open Kring zijn. Zondag 24 
november zal ik voorgaan tijdens de eeuwigheidszondag, daarna 
neem ik een jaar afstand, om vanaf 2026 mij weer te laten vinden 
door de voorgangersvinder. Het waren intensieve jaren in 
meerdere opzichten. Dank voor geschonken vertrouwen. 
Vrijdag 4 oktober is/was het Werelddierendag, deze dag is 
gebaseerd op de sterfdag van Franciscus van Assisi. Hij preekte 
voor vogels, omdat de mensen weigerden te luisteren. Met 
vleugelslagen vlogen zijn woorden de wereld in. 
Een van zijn bekendste zegenwoorden wens ik u van harte toe: 
‘Vrede en alle goeds!’ 

 Mede namens Sonja, Cor Baljeu 

 

NIEUWS 
Kinderdienst 6 oktober  
Deze zondag staat de kinderdienst op het programma met 

als thema    .  
Daarmee sluiten we aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek. Kom lekker als jezelf of verkleed...je 
bent welkom  
op de manier zoals je er deze ochtend wilt zijn...Dat kan  
dus helemaal anders dan anders…misschien wel als een 
sterke leeuw of een stoere piraat of een stralende 
prinses…je bent welkom…dat geldt voor groot en klein! We 
denken dat de kerkdienst rond 9.30 uur begint...of wat 
later...lekker eigenwijs! Welkom! 
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Op verzoek - uitleg liturgische bloemstukken vorige week 
De feestelijke loper was gemaakt door de liturgische 
bloemschikgroep. Het symboliseert het komen en gaan van 
mensen. Of, zoals het lied dat het koor als verrassing zong, maar 
helaas niet goed uit de verf kwam:" ...als op het einde van de weg 
een nieuwe weg zich ontrolt..." 
Het liturgische bloemstuk op de tafel was gemaakt door Nanda 
Vaartjes: 
Een klok met alleen een secondewijzer gaat steeds in het rond en 
verwijst naar de fasen van het leven. In de lezing van Zacharia 8 
gaat het over oude mannen en vrouwen op de pleinen van 
Jeruzalem, maar ook over jongens en meisjes die daar spelen. 
Vandaar de frisgroene kleur en de knoppen, de bloei met allerlei 
kleuren en vormen voor allerlei volken en natiën en de oude 
bloemen. Nou, zei één van de liturgische bloemschikdames bij 
het zien van mijn plannen, er mag best wel een beetje kleur bij de 
fase van ouderdom. Maar dat is het juist...Elke fase heeft zijn 
schoonheid: Het frisse groen, de kleurrijke bloei, die glanzende 
kastanjes (Wie heeft die niet gezocht?), eikeltjes (in een Open 
Kring) en die verdorde bloemen bovenaan lijken wel vuurwerk in 
het bruin. Met Oud & Nieuw doe je goede voornemens voor het 
nieuwe jaar, een nieuw begin. 
Dat brengt mij bij deze losmakingsdienst. 
Cor kwam hier kennismaken, wennen, opstarten en opbouwen. 
Het kwam tot bloei, de draai gevonden. En nu afbouwen en 
ergens anders opnieuw beginnen. Maar verwelkte bloemen doen 
nog iets anders: Ze laten zaad na. En dat deed Cor hier bij ons. 
Door zijn overdenkingen en gesprekken, laat hij iets achter voor 
hij opnieuw gaat beginnen in Alkmaar. 
De tijd gaat door en door en door. Gods trouw is daar. Dat is de 
Hedera/klimop, teken van trouw, om de klok. We mogen steeds 
opnieuw beginnen. Niets is blijvend, behalve God. 
Niet genoemd in de dienst, maar wel genoteerd bij de schets 
"Ook ik wil gaan" (Zacharia 8:21) De klok gaat ook. Daarbij 
krijgen we steeds nieuwe kansen. 
 
Afscheid van ds. Cor Baljeu 
Afgelopen zondag hebben we afscheid kunnen nemen van onze 
predikant ds. Cor Baljeu. In de mooie viering werd hij 
“losgemaakt” van de Open Kring. De hierbij behorende woorden 
werden uitgesproken door ds. Evert Jonker. Hij nam op dat 
moment ook de liturgie van Cor Baljeu over. 
Nanda Vaartjes heeft het liturgische bloemstuk verzorgd bij 
Zacharia 8:4-8, 20-23, een tekst van deze zondag. Heeft u het 
gezien? De klok met alleen een secondewijzer die voort-tikte. 
Ingebed in een betekenisvolle schikking. De kinderkring gaf ook 
acte de préséance met het overhandigen van een paar 
bijzondere theedoeken als cadeau voor Cor. Na de dienst waren 
er toespraken van Eduard Metselaar (van de AK) en ds Gerlof 
van Rheenen (namens Stinskerk en ministerie van predikanten). 
Tot slot overhandigden wij, aan het eind van mijn toespraak, ons 
Open Kring cadeau aan Cor. Hij wilde graag zijn tuin verder 
aanvullen met bomen. Wij hebben daarbij een heel goede aanzet 
gegeven. Een informeel afscheid volgde hierna, onder het genot 
van koffie/thee en een drankje. 
De dienst is nog te zien via onze website: 
https://openkring.nl/kerkdiensten/kerkdienst-28/. Dank ook weer 
aan ons camerateam dat dit geheel in beeld bracht. We zien 
terug op een mooi afscheid. Foto’s komen nog op de website te 
staan.             voorzitter@openkring.nl  
 
Uit de extra kerkenraadsvergadering 30 sept 
Afgelopen maandagavond kwamen we samen voor een extra 
kerkenraadsvergadering, waarin we belangrijke stappen 
bespraken rondom de vacature voor predikant. Dit onderwerp 
staat hoog op onze agenda, maar we begonnen met de begroting 
van de wijkkas van de Open Kring. De penningmeester, Trijnie 
van der Put, had alles uitstekend voorbereid. De stukken waren 
duidelijk en overzichtelijk, waardoor we vlot door de cijfers heen 
konden. Deze begroting wordt via de kerkenraad doorgestuurd 
naar het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de 
Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). We hadden input 
gevraagd van de verschillende groepen binnen de Open Kring 
voor hun wensen voor 2025, en deze zijn meegenomen in de 
begroting. Hoewel we voor 2024 een tekort verwachten, kan dit 

vanuit onze reserves worden aangevuld. De kerkenraad ging 
akkoord met de begroting, en nu is het wachten op goedkeuring 
van het CvK. Nogmaals dank aan Trijnie voor haar werk! 
 Daarna verwelkomden we twee vertegenwoordigers van de 
Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente 
Zwolle, Eduard Metselaar en Anneke van der Meulen. Zij 
kwamen toelichten wat de volgende stappen zijn in het proces om 
onze vacature in te vullen, en hoe de AK hierin een rol speelt. Het 
werd duidelijk dat we snel moeten handelen om een consulent in 
te schakelen. De consulent zal de kerkenraad adviseren en 
eventueel begeleiden bij het beroepingswerk. Hiervoor is 12 uur 
per maand beschikbaar, en de eerste stappen vanuit de 
kerkenraad zijn al gezet. 
 Met het advies van de consulent zullen we de verdere stappen 
doorlopen. Het is belangrijk om eerst goed te bepalen wat de 
Open Kring nu nodig heeft, welke mogelijkheden er zijn en waar 
onze prioriteiten liggen. Hierbij houden we ook de goede band 
met de Stinskerk in gedachten. Als we met concrete voorstellen 
komen, zal er ook een financiële toetsing plaatsvinden, zodat we 
kunnen garanderen dat we in de eerste jaren aan onze 
verplichtingen binnen de PGZ kunnen voldoen. Uiteraard willen 
we u, de gemeente, betrekken bij deze voorstellen. 
 Na het vertrek van de AK-vertegenwoordigers bespraken we 
onze eerste indrukken. Voor ons als kerkenraad is dit een nieuwe 
en uitdagende situatie. Het voelt als een zoektocht, waarin we 
constant moeten afwegen wat goed en haalbaar is, en waarin we 
veel vragen hebben en zullen stellen. Toch zijn we vastberaden 
om samen met u de toekomst van de Open Kring vorm te geven. 
 Wat betreft het pastoraat, wordt dit voorlopig binnen de 
wijkgemeente georganiseerd. Voorlopig is Geertje Wijnja het 
aanspreekpunt voor pastorale zorg, en in crisissituaties zullen we 
een beroep doen op predikanten uit de omgeving. 
Contactgegevens zijn: (gwijnja@hetnet.nl of 06-15271708) 
Wilt u reageren/vragen? voorzitter@openkring.nl 
 
Maria Viering op 9 oktober, om 19 uur, bij de kapel aan de 
Veecaterweg 2 bij Diny en Henk van Dam. 
Voorgangers zijn: pastores Andre van Boven en Gerald Schutte. 
Muzikale ondersteuning van het Jozef parochie koor. 
Na afloop is er koffie en thee in de "stal".  
 
Samen eten op Wereldvoedseldag 
De Groene Kerk en de werkgroep Bezinning & Verdieping slaan 
deze keer de handen ineen en organiseren samen een maaltijd. 
En wel op wereldvoedseldag: woensdag 16 oktober a.s. 
World Food Day. Deze dag (jaarlijks op 16 oktober) op initiatief 
van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and 
Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot 
uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle 
wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te 
zetten. Als we maar eerlijk delen! Honger in de wereld is dan ook 
geen gevolg van gebrek, maar van ongelijke verdeling. 
Een mooie dag om samen aan tafel te gaan en hier eens bij stil te 
staan. Eet je mee? Geef je dan zo 
snel mogelijk maar uiterlijk 9 
oktober per mail op bij Riet via 
zondagsbrief@openkring.nl.  
Graag daarbij vermelden of je ook 
wil koken. Het hoeven geen hele 
maaltijden te zijn: veel kleine hapjes 
vullen ook! De invulling laten we 
helemaal aan jullie over. Culinaire 
inspiratie en meer informatie over 
de Wereldvoedseldag is te vinden 
op 
www.beleven.org/feest/wereld_voedseldag  
Let op: geen kokers = geen eten! 
We ontvangen jullie 16 oktober graag vanaf 17.30 uur, om 18.00 
uur gaan we aan tafel. Een half uurtje vroeger dan gewoonlijk, dit 
in verband met de repetitie van het Open Kring koor. Fijn dat het 
koor een half uurtje later gaat repeteren (blijf gerust eens 
luisteren: misschien is zingen ook wel wat voor jou 😉) 
Tot slot: wij vragen een bijdrage van € 7,50 als vergoeding voor 
de gemaakte kosten. 
Werkgroep De Groene Kerk en Bezinning & Verdieping 
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De Engel 
Een verrassing in de kerkzaal, er is een Engel verschenen...... 
Begin vorig jaar werden we benaderd door het Vredesplatform in 
Zwolle, of we de Engel ook een poos onderdak wilden verlenen. 
Toen paste het niet zo goed, maar belofte maakt schuld, en na 
vele omzwervingen door Zwolle is de Engel nu in ons 
kerkgebouw beland. Op een A4tje kunt u het ontstaan en de 
betekenis lezen (hangt bij de engel). Er zijn symbolen van Vrede 
en Klimaat door kunstenaar en kinderen gebruikt in de kleurrijke 
verbeelding. Er is een Engel in ons midden..............   
Geertje Wijnja 
 
 
Taakdrager Zonnehuis 
Nadat Herman en Jeannette Nierse zijn gestopt als gezamenlijke 
taakdrager voor het Zonnehuis hadden we een vacature voor 
deze plek. We zijn blij dat we kunnen melden dat Joke Leeuw-
Kralt deze rol op zich wil nemen. Over de dag dat zij als 
taakdrager wordt benoemd/voorgesteld in de gemeente wordt 
nog overlegd. Met de invulling van deze vacature zijn we als 
Open Kring weer vertegenwoordigd in de kerkenraadscommissie 
van het Zonnehuis. 
 
Vrijwilligersvacatures Open Kring 
We zijn heel blij dat er weer enkele vacatures worden ingevuld. 
Onderstaand vindt u een bijgewerkt overzicht van de 
vrijwilligersvacatures bij de Open Kring. 
Wellicht dat één van de openstaande plekken iets voor u is? Of 
wilt u graag meer informatie? Laat het ons weten. 
scriba@openkring.nl of voorzitter@openkring.nl  
 

Taak status 
2 diakenen Eén is ingevuld 
Ouderling jeugd en gezin Is ingevuld 😊 
Scriba Wordt per 20 oktober 

ingevuld 😊 
Coördinator organisten   
Coördinator lectoren is ingevuld 😊 
Coördinator koffie-ochtenden   
“vaste” Organist voor 10-12 
diensten 

  

2 medewerkers koffieochtenden   
Lector  Afstemming met 

1e kandidaat 
Enkele medewerkers kinderkring   
2 leden Taakgroep Bezinning en 
Verdieping 

1 verzoek om 
informatie 

2 leden werkgroep Groene Kerk Zijn ingevuld 😊 
Lid camerateam   
Lid kosterteam 1 ingevuld 😉, minimum 

(!) wordt nu bereikt 
Taakdrager 
kerkenraadscommissie Zonnehuis 

Wordt ingevuld 😊 

Fotograaf   
Medewerker(s) oppaskring   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNST EN KERKDIENST 17 NOVEMBER IN DE OPEN KRING 
Op zondag 17 november is er in de Open Kring een ‘Kunst en 
Kerkdienst’ waaraan gemeenteleden een bijdrage kunnen 
leveren met een door hen aangedragen kunstwerk. 
De tekst die centraal staat is Mattheus 13: 24-30 en 36-43, het 
prachtige en intrigeerde verhaal dat Jezus verteld over de zaaier 
die goed zaad zaait in de aarde, maar dan komt er een vijand die 
het kwaad uitstrooit in de aarde… 
Een verhaal dat de verbeelding wakker roept. 
Elke bijdrage aan de dienst is welkom: een schilderij, beeld, 
gedicht, muziek of welke kunstvorm dan ook, 
iets wat jezelf gemaakt hebt of een kunstvoorwerp (of de 
afbeelding ervan) die je gevonden hebt. 
Op woensdag 16 oktober komen we van 19:30 tot 21:00 bij 
elkaar in de Open Kring, we gaan dan de ideeën verzamelen en 
de dienst voorbespreken. 
Welkom! 
Wil je me laten weten of je belangstelling hebt en deze avond 
aanwezig kunt zijn? 
Anne Zweers, annezweers@kpnplanet.nl  
 
Groene Kerken-dag 12 oktober 
Op zaterdag 12 oktober wordt de landelijke Groene Kerken-dag 
georganiseerd in de Geertekerk te Utrecht. Het thema is: Omdat 
de schepping roept om een kerk die zorg draagt. 
Het programma loopt van 10:00 uur tot 16:00 uur, met 
verschillende workshops. De dag kost: € 34,50 p.p. en is incl. 
koffie/thee, lunch en drankje na afloop. Voor meer informatie, zie 
de website: https://groenekerken.nl/groenekerken-dag/  
Indien u hiernaartoe wilt kunt u mailen naar 
groenekerk@openkring.nl  
 
Inspiratieavond over de bezieling van Typhoon  
‘’ Is alles gezegend als de hemel valt ‘’ ? 
Op 9 oktober vindt er in het Refter in Zwolle een inspiratieavond 
plaats over de bezieling van Glenn de Randamie (Typhoon). De 
avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Het is de 
eerste avond van een tweede serie Bier & Bezieling. Vorig jaar 
was de eerste serie gekoppeld aan Kloosterbieren. Dit jaar zijn de 
avonden gekoppeld aan inspirerende Zwollenaren, die vol 
bezieling in het leven staan of stonden. Naast Glenn de 
Randamie zijn dat Herman Brood en Johan Rudolph Thorbecke.  
Thomas a Kempis (Mink de Vries) is gastheer in het Refter, en 
neemt u mee in gesprek door het leven van deze aansprekende 
bekende Zwollenaren. Woensdag 9 oktober staat het leven van 
Glenn de Randamie centraal, met o.a. de vraag ‘’Wat gebeurt er 
wanneer hemel en aarde elkaar ontmoeten’’?  
Het Refter bestaat al sinds 1309, en was altijd de eet- en leeszaal 
van de Augustijner Koorheren van het Bethlehemsklooster. Tot 
de dag van vandaag is het een plek van ontmoeting, van eten en 
drinken, en samen zijn. Aanmelden kan tot dinsdagavond 8 
oktober: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl - de toegang is 
gratis, drankjes voor eigen rekening. 
De andere avonden zijn op 13 november en op 11 december. 
 
Over navolging, zelfkennis en zelfwording 
Een avond over de navolging, zelfkennis en zelfwording. Wie ben 
ik? Wat is mijn zelfbeeld? En wie zou ik graag willen worden? We 
denken na over enkele passages van Thomas a Kempis. Inleider 
is Hans Tissink. Locatie: Bagijnehof, kosten €8,50 inclusief 
warme maaltijd, koffie/thee. Datum: 15 oktober van 18.30 – 
21.00 uur. Aanmelden voor 13 oktober 21.00 uur via 
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom! 
  
Stripboek Thomas a Kempis 
Het onlangs verschenen stripboek is te koop voor € 8,50 per stuk.  
Afhalen is mogelijk bij één van de volgende verkooppunten: 
Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl 
Westenbergmate 53, Bert Koerselman, 
amkoerselman@hetnet.nl, Sterrenkroos 41, (Stadshagen) en 
Hans Tissink, hanstissink@kpnmail.nl, Dantzigstraat 4. Om te 
voorkomen dat u voor een dichte deur komt raden we aan om 
vooraf even een afspraak te maken. U kunt het bedrag 
overmaken op NL83 RABO 0380 3749 43 tnv Protestantse 
Gemeente Zwolle – Ontmoetingshuis ovv stripboek. Pinbetaling is 
mogelijk op locatie Dantzigtstraat 4. 

mailto:scriba@openkring.nl
mailto:voorzitter@openkring.nl
mailto:annezweers@kpnplanet.nl
https://groenekerken.nl/groenekerken-dag/
mailto:groenekerk@openkring.nl
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:an.vandermeulen@planet.nl
mailto:amkoerselman@hetnet.nl
mailto:hanstissink@kpnmail.nl


 
 
Zondagmiddagopvang dak- en thuislozen in de Bres. 
Het komend winterseizoen (1 november 2024 – 1 april 2025) is er 
weer een zondagopvang voor dak- en thuisloze mensen in het 
inloophuis de Bres. 

 
Op die middagen zorgt een aantal vrijwilligers uit de kerken van 
Zwolle van half twee tot half vijf voor gastvrijheid. 
Wellicht iets voor u om daar als gastvrouw of gastheer naast de 
zondagse kerkdienst concreet invulling van wat jij of u op zondag 
heeft gehoord. Wat te betekenen voor mensen die geen dak 
boven hun hoofd of een thuis hebben. 

We zoeken dringend vrijwilligers om deze opvang ook dit seizoen 
weer mogelijk te maken. 
Vraag gerust meer informatie of doe een keer vrijblijvend mee. 
(meer informatie en aanmelding bij de diaconaal consulent: email: 
consulent-diaconie@pknzwolle.nl of telefonisch 06 – 1018 6422). 
 
Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
Dit najaar gaan we verder met de Psalmen. Tot en met oktober 
wordt gelezen uit de bundel: ‘De weg van de rechtvaardige’, en 
gaat het om de psalmen 42-49. 
6 okt, vg. ds. Iemke Epema. Thema: Psalm 45. M.m.v. enkele 
leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen. 
Zie ook de website www.michaelscantorij.nl  

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie (Zwolle) 
2de collecte: Kerk (Open Kring) 
3de collecte: Kerk en Israël  
Ieder jaar, op de eerste zondag van oktober, 
vieren we in de Protestantse Kerk onze 
onopgeefbare verbondenheid met het Joodse 
volk. De relatie met het Joodse volk, vormt één 
van de pijlers van de identiteit en het belijden van de Protestantse 
Kerk. Op veel manieren komt dit tot uiting. 
Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting 

 tussen joden en christenen. De opbrengst van de collecte gaat 
naar al deze activiteiten die de Protestantse kerk steunt en 
organiseert om de band met het Joodse volk levend te houden en 
de Joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen. 
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website 
van SKGCollect: 
https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Uw gift aan de (digitale) oranje bus is bestemd voor het 
diaconale project ‘Youth for Christ’. 

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Ma 7 okt 19.30-22.00: Moderamen (met Stinskerk) 
Wo 9 okt 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 11 okt 10.00-12.00: Koffie inloop 
Vr 11 okt 19.00-21.30: Eetgroep 2 
 
 

Zo 13 okt zal ds. Jan Woltinge om 9.30u voorgaan. In deze dienst 
is er een Avondmaalsviering. Vanwege wereldvoedseldag zal de 
avondmaalscollecte bestemd zijn voor de Zwolse Voedselbank. 
 
Kijk op https://openkring.nl/agenda/ voor de complete agenda 
(ook bezetting door anderen dan Open Kring). 
Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl 
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