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Orde van dienst 

 zondag 20 oktober 2024 

Oosterkerk, Zwolle 

 

In deze dienst zal 

 

Anne van Voorst 

als Hoofdpredikant Justitiepastoraat 

 

verbonden worden aan het Justitiepastoraat 
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Voorgangers: ds. Jan-Gerd Heetderks en ds. Anne van Voorst 

Organist: Leo van den Boomgaard 

Piano: Frank Schneider 

 

Ouderling van dienst: Eduard Metselaar 
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WELKOM 

 

INTOCHTSLIED: LIED 276 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 
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BEMOEDIGING EN GROET 

 

INLEIDING 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED: GEZANG 400 (LDK) 

 

1 Almachtige, verheven Heer, halleluja, 

aan U behoort de lof en eer, halleluja. 

Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 

wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 

Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 

die warme schitterende bron, halleluja, 

de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

4 Lof zij U Heer om zuster maan, halleluja, 

om al de sterren die er staan, halleluja. 

Zij tintelen in klare pracht, halleluja, 

als edelstenen in de nacht, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

9 Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 

en tot vergeven is gezind, halleluja, 

in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
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eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Presentatie van Anne van Voorst 

 

Een zegen vanuit de gevangenis 

 

Opdracht 

  

Zoals we hier samen zijn, zijn we gemeente van Christus: een bonte 

stoet van mensen: vaste bezoekers en mensen van soms even. Iemand 

geeft veel, een ander ontvangt, en omgekeerd. Gemeente dat is het 

Woord op zondag, maar op maandag en andere dagen van de week 

omzien naar elkaar. 

We zijn samen gemeente. Een gemeente van wie de grenzen niet 

ophouden bij de muren van het kerkgebouw. Een gemeente die zich 

uitstrekt naar buiten tot binnen de muren van de gevangenis toe. Ook 

daar zijn we gemeente van Christus. Binnenste buiten of buitenste 

binnen. In Christus zijn geen grenzen en geen muren! 

 

Te midden van deze bijzondere gemeente kent de kerk van alle 

eeuwen, waar wij ook deel van zijn, ‘ambtsdragers’. Hun opdracht is 

het om de gemeente bij haar roeping in deze wereld te bewaren. 

Daarbij weten zij zich gedragen door de gaven van de Heilige Geest en 

de opdracht van de gemeente. 

Eén van de ambten van de kerk is het ambt van ‘dienaars des Woords’. 

Samen met justitiepredikanten, orthodoxe geestelijk verzorgers en 

vrijwilligers die allen leven vanuit het geloof dat ons bevrijding en 
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herstel geschonken is, dien je de gemeente van Christus die je samen 

met ingeslotenen vormt. 

 

MEDITATIEVE TEKST 

Tegen mensen die God zoeken, zeg ik: 

ja, je zult hem vinden, 

maar bevrijdt eerste de slaven, 

kleedt de naakten, voedt de hongerigen, 

laat de daklozen binnenkomen in je huis. 

Dat de mensen elkaar onderling niet helpen, 

dat is de doodzonde! 

De mens die vraagt: God waar bent U? 

Weet dat het antwoord van God 

er niet in bestaat mij te antwoorden, 

maar mij terug te sturen naar de Ander, 

ook al is hij een stoorzender 

en bij uitstek ongewenst, 

de dakloze, die je tapijt bevuilt. 

Emmanuel Levinas 

 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

Geloften 

Anne van Voorst, eenmaal ben je in het ambt van ‘dienaar des Woords’ 

bevestigd. Daarbij heb  je uitgesproken dat je de bijbel aanvaardt als de 

bron van waaruit je spreekt en leeft en dat je je wilt verzetten tegen al 

wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat 

jou vertrouwelijk ter kennis komt en je taak te vervullen 
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overeenkomstig de orde van onze kerk. Je hebt ook beloofd dat je zult 

spreken waar onrecht wordt gedaan. 

 

Nu je je ambtsbediening binnen de Protestantse Kerk Nederland voort 

zal zetten als Hoofdpredikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vragen wij je daarom: 

  

Geloof je dat je in je beroeping door God zelf tot deze dienst bent 

geroepen? 

 

Beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen 

met liefde voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 

 

Antwoord: JA, VAN HARTE 

 

Vraag van Anne van Voorst 

En u allen wil ik vragen: 

Wilt u mij dragen in uw gebeden? 

Wilt u met mij en mijn collega’s, in woord en daad, meewerken aan de 

opbouw van een huis van levend geloof waarin velen zich thuis kunnen 

weten? 

  

Antwoord gemeente: JA, VAN HARTE 

 

ZEGEN 

 

ZINGEN: PSALM 121 
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3  De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 

uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal U niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

4  De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

VREDEGROET 

V: Vrede van de Heer is met jullie 

A: Ook met jou is de vrede van de Heer! 

 

SCHRIFTLEZING: LUCAS 24: 13 - 32 

 

ZINGEN: NO LONGER SLAVES …. 

 

You unravel me with a melody 

You surround me with a song 

Of deliverance from my enemies 

'Till all my fears are gone. 

 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God. 
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From my mother's womb 

You have chosen me 

Love has called my name 

I've been born again, into Your family 

Your blood flows through my veins. 

 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

 

Wo-o, wo-o-o…… 

 

You split the sea so I could walk right through it 

My fears were drowned in perfect love 

You rescued me so I could stand and sing 

I am a child of God 

You split the sea so I could walk right through it 

My fears were drowned in perfect love 

You rescued me so I could stand and sing 

I am a child of God (I am a child of God) 

I am a child of God (I am, I am, I am) 

I am a child of God. 

 

Wo-o, wo-o-o…. 
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I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God (I'm no longer) 

I'm no longer a slave to fear 

I am a child of God 

 

OVERDENKING 

 

ZINGEN: 10.000 REDENEN TOT DANKBAARHEID 

 

De zon komt op, maakt de morgen 

wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refrein: … 
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En op die dag, als mijn kracht 

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Refrein (2x) 

 

Verheerlijk zijn heilige naam. ……. 

 

VOORBEDEN 

 

SLOTLIED: LIED 1014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Geef vrede door van hand tot hand 

  met liefde, onze redding; 

  wees vriendelijk in woord en daad 

  bewogen om Gods schepping. 
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 3. Geef vrede door van hand tot hand, 

  als brood om uit te delen; 

  kijk ieder mens met warmte aan, 

  zo kunnen breuken helen. 

 

 4. De sterke, zachte hand zij dank, 

  die meer dan troost kan geven: 

  als woorden stokken, spreekt de hand 

  in vriendschap, steun en zegen. 

 

 5. Geef Christus door van hand tot hand, 

  zijn liefde schenkt ons leven. 

  Geef vrede door, geef haar een kans: 

  een schat om uit te delen. 

 

ZEGEN 

 

 

 

 

 

 

 


