Adventskerk en Oosterkerk
Zwolle Ay osterkerk
Witte Donderdag * B

28 maart 2024, 19:30u
Maaltijd van de Heer in de Oosterkerk

ADVENTSKERK ZNOLLE-ZUID

Inleidend orgelspel
Stilte
De kaarsen worden aangestoken

Openingswoorden

: Wees ons genadig, God

KOM ONS TE HULP

Voeg ons samen op de weg van uw Zoon
ZIJN KRUIS IS ONS TOT HEIL EN TOT LEVEN
Zegen ons met vrede

AMEN.
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Zingen Psalm 67: 1, 2, 3 'God zij ons gunstig en genadig’
Gebed

Zingen Lied 574 ‘Glorie zij U Christus’ (1 en 2 cantorij, kyrié allen, 3
allen)

Groet v: De Heer zal bij u zijn.
a: DE HEER ZAL U BEWAREN

Enkele woorden ter inleiding

Lezing Exodus 12: 15-16 (NBV21)

Zingen Psalm/Lied 81: 1, 2, 3, 4 ‘Jubel God ter eer’

Enkele verbindende woorden

Zingen Lied 160b, bij Filippenzen 2 ‘Laat onder u de gezindheid zijn’
Lezing Johannes 13: 1-15

Enkele gedachten ter overweging

Muzikaal meditatief door de cantorij Psalm 116: 1 t/m 4, 7 ‘God heb ik
lief’
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Gebeden Dankgebed en voorbede, telkens afgewisseld met Lied 367k

‘Hoor ons bidden, God, en luister’

Stil gebed
Muzikaal intermezzo bij het voorbereiden van de Maaltijd van de Heer
Nodiging
Lofgebed

Vi Laten wij God dankzeggen

a: WIJ DANKEN GOD!
zingen Lied 402b ‘Wij danken U, Vader’ (cantorij en allen)
Inzettingswoorden v: In de nacht waarin Hij werd overgeleverd...
Gezongen Onze Vader Lied 369b
Vredegroet
We vormen samen een kring
Zingen Lied 385: 1, 2, 3, 4 ‘De tafel van samen’
Delen van brood en beker
Lezing Johannes 14: 27-31
Avondlied Lied 559 ‘Gij die ver voor ons uit’ (1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen)
Zegenbede

& De vrede van God, die alle verstand te boven gaat
zal uw hart en gedachten bewaren
in Christus Jezus
a: AMEN.

Het avondmaalsgerei wordt weggedragen
Ieder verlaat de kerk in stilte
Bij de uitgang Avondmaalscollecte voor ZWO-project Moldavié
Voorgangers: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam

Organist Jeroen van der Scheer
Cantorij o.l.v. :  Johannes Dijkstra



