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KSG- dienst   verliezen, winnen of win-win

Welkom

Kaarsen  ook de paaskaars

Lied :  goedemorgen welkom allemaal

Goedemorgen, welkom allemaal 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

God, ik vraag U, kom in onze kring, 

wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met Uw verhaal,

 verteld in mensentaal.

Gebed

Lied bij de Bijbel : U gaf ons verhalen

U gaf ons verhalen Van mensen die zoeken 

Geloven en hopen en liefde verstaan 

U staat in de boeken Ik sla ze vaak open 

Soms bent u ver weg en soms hoor ik u aan 

U gaf ons verhalen Van mensen die falen 

Bedriegen en liegen en U niet zien staan 

U laat ze niet vallen De hoop niet vervliegen 

U trekt met ze mee en U laat ze niet gaan 
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U gaf ons verhalen Van mensen die trekken 

Die delen en geven en opstaan en gaan 

Zij laten ontdekken Dat U in ons leven 

De bron bent van ons en van heel ons bestaan

Het verhaal van Naäman en de zweren deel 1

Verhaal met meezingliedjes op de melodie van :

- Heb je wel gehoord van de 7 de 7

Heb je wel gehoord van Naäman, Naäman, 

de hoofdman Naäman uit Aram 

Hij wordt heel ziek, hij is melaats. 

Niemand kan die ziekte genezen helaas. 

Wat een pech,   is dat zeg, 

hoe gaan die zweren nou weer weg

 Heb je wel gehoord van Elisa, Elisa? 

Heb je wel gehoord van Gods profeet? 

Want als jij nu naar hem toe gaat, 

Dan vraagt hij  JaHWeh om raad

Ga nu snel, , naar Israël, 

de Here God weet het wel! 

Melodie : Joepie, joepie is gekomen

Strakjes kom ik bij Elisa. 

Weet je wat hij misschien doet? 

Hij staat al op mij te wachten, 

en hij komt me tegemoet

lala, lalalala  lala, lalalala, lala lalalala, 

lala lalalala
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Dan strijkt hij met zijn handen 

over heel mijn zieke vel. 

Wie weet word ik dan genezen. 

Zeg het maar, ik hoop van wel!

lala, lalalala  lala, lalalala, lala lalalala, lalalalala

Heb je wel gehoord van de 7 de 7

Zie je daar de zieke Naäman, Naäman

Zie je ook die domme man daar staan

Hij moet gaan baden in de Jordaan

Maar daar vindt die domme man niks aan

Het is vies

tijdverlies

Nou dan blijven al die zweren lekker staan

Maar kijk nou die grote Naäman, Naäman

Kijk die grote man nu gaan

Hij stapt nu toch het water in

En neemt een grote duik erin

Dat is 1,  dat is 2 ……t/m 7

Kijk eens goed naar Naäman, Naäman

Zie je daar die schone man weerstaan

Dook 7 keer in de Jordaan

En al de zweren zijn gegaan

Dat komt weer, Door God de Heer

Zweren zijn er echt niet meer. 
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Joepie, Joepie

“Elisa, kijk ik ben weer beter. 

Neem nu mijn geschenken aan.” 

(Elisa:) “Oh nee, ik wil daar niets van weten, 

Want dit  heeft de Heer gedaan.”

Lala

En dan zegt Naäman :

Ik wil dat jouw God ook mijn God is. En hij neemt zand uit 

Israel mee naar huis om een altaar voor God te bouwen in 

het land Aram. 

uitleg 1

Van winnaar tot verliezer tot toch weer winnaar

‘en Naäman ‘opent zijn hart voor God’ 

Lied :  zit je deur nog op slot

Refrein:

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?

Van je krr, krr, krr, doe ’m open voor God,

want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje, waar het gezellig is,

maar ’t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis.

Refrein
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Het verhaal van Naäman  deel 2   ….. Gehazi

Vertelling met plaatjes

Schatzoeken, actief   (muziek of liedje?)

Verhaal, met boodschap

Afkondigingen en gebeden

Collecte en bloemen

Slotlied  : Nu wij uiteengaan  lied 423

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!



6

Zegen

Lied 456  couplet 3

Amen, amen, amen

Dat wij niet beschamen

JC Onze Heer

Amen God uw naam ter eer.

En


