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“werken in de wijngaard” 
 
Welkom  
“we staan hier tussen de druiven, als arbeiders in de wijngaard…” 
 
Kaarsen 
 
Zingen goedemorgen welkom allemaal, lied 288 
 
Vertelling : de arbeiders in de wijngaard 
 
Kinderen plukken de druiven en nemen ze mee de kerkzaal uit.  
 
Aan de stamtafel.  sketch 
 
Zingen “Uw woord (is een lamp voor mijn voet) met gitaar. 
 
Inleiding op vraag 1   De eersten of de laatsten 
Vraag 1: “Hoe luidt het gezegde in de Bijbel dat met dit gezegde te 
maken” 
Antwoorden beamen => antwoord met hand opsteken 
 
Schriftlezing 1: Mattheus 20: 1-16 “Wijngaard” 
 

 
Zingen “Uw woord (is een lamp voor mijn voet)  
 
Vraag 2: “drie van de onderstaande verschijnselen zijn niet vast te 
pakken maar niet vast te pakken, welke wel? 
Water wind schaduw liefde 
 
Schriftlezing: Lucas 17:20,21 (Naardense vertaling) “koninkrijk van 
God)”  
 



Vraag 3: “waar zien wij stukjes van het koninkrijk van God” 
In groepjes bespreken 
 
Zingen: Zingerderwijs 39: “een droom van alle mensen” op de wijs van  
Jerusalaim 
 
  
Een andere blik 
Zingen: Zingerderwijs 47: “eindeloos zijn de verhalen” op de wijs van  
 
Dienst der gebeden 
 
Mogelijke afkondigingen 
 
Aandachtsboek 
 
Gebed 
 
Gezongen onze vader : 1006 
 
Mededelingen  
 
Gedicht/slotwoorden 
 
Slotlied : heer leer ons zien   GOZ 70   mel  :  blijf mij nabij 
 
ZEGEN  
 
 
 


