~=—osterkerk

Protestantse Wijkgemeente

ADVENTSKERK ZWOLLE-ZUID

STARTDIENST

waarin we als wijkgemeente Adventskerk-Oosterkerk
onze eerste verjaardag vieren

in de tuin van Willy en Jaap Meijer op

startzondag 8 september 2024 om 10.30 uur

Thema: Als nieuw!



Verwelkoming met koffie, thee, imonade en iets lekkers
vanaf 10.00 uur

In de tuin staat de zon met de vlammen vol goede
geestesvruchten.

Muziek en zang vooraf
Koorbizniz zingt:  Morgen wordt fantastisch
OM TE BEGINNEN (rond 10.30 uur)

Woord van welkom door Marja en Marinus
Wij gaan staan.

Wij zingen: Morgenlied 216: 1 en 2 Dit is de morgen

Groet, bemoediging en drempelgebed door Hans

v: De liefde en vrede van God is met u en met jou
a: DE HEILIGE GEEST IS MET U EN MET ONS ALLEN
v: Onze helper is de Eeuwige

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Zijn hand laat niet los wat Hij begon

a: HIJ MAAKT ALLES NIEUW

v: God, wees hier aanwezig

vernieuw ons hart en maak ons eensgezind
a: NEEM ONS BIJ DE HAND
EN WIJS UW WEG VAN VREDE EN RECHT. AMEN.

Wij zingen: Morgenlied 216: 3  Dit is de morgen



Wij gaan zitten.

Openingsgebed door Iemke
Korte inleiding door Iemke

Zingen Kyrie- glorialied Van de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde (uit: Hanna Lam, Alles wordt nieuw, 1.30)

Moment voor jong en oud bij het thema ‘Als nieuw’
(door Marjanneke)

Binnenkomst van de verjaardagstaart met 1 kaarsje

Wij zingen: Lied 809 Blijf niet staren, in canon (met koor)

Tijdens het zingen vertrekken de kinderen en jongeren om hun
eigen programma te volgen.

RONDOM HET WOORD
Schriftlezing: Jakobus 1: 16-27 (BGT) door Jenny

[16] Vrienden, onthoud dit goed: [17] Al het goede dat wij
krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo
zijn, want God verandert niet. Het licht van de zon en van de
maan verandert voortdurend. Maar God, die het licht gemaakt
heeft, blijft altijd dezelfde.

[18] Het was Gods besluit dat wij de waarheid over hem zouden
horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken. Want
hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint.

[19] Vrienden, bedenk dit goed: Je moet altijd bereid zijn om
naar een ander te luisteren. Maar denk eerst goed na voordat je
iets terugzegt. En word vooral niet meteen kwaad. [20] Want
als je kwaad bent, ga je dingen doen die God niet goed vindt.
[21] Nee, blijf altijd vriendelijk. Doe alles weg wat slecht is!

Doe geen verkeerde dingen meer, maar doe wat God van je
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vraagt. Jullie kennen Gods boodschap, en jullie weten dat je
daardoor gered kunt worden.

[22] Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook
doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig.
[23-24] Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet
wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op
iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, en daarna meteen
vergeet hoe hij eruitziet.

[25] Je moet je altijd laten leiden door Gods wet. Want die wet
is volmaakt, en geeft je vrijheid. Je moet niet alleen maar naar
Gods wet luisteren, en Gods woorden meteen weer vergeten.
Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je
gelukkig zijn!

[26] Stel dat iemand denkt dat hij God dient. Maar hij kan zich
niet beheersen, hij zegt lelijke dingen. Dan houdt hij zichzelf
voor de gek. Want dan dient hij God helemaal niet.

[27] Dit is de ware en zuivere manier om God, onze Vader, te
dienen: Help weduwen en kinderen zonder vader in hun
moeilijkheden. Doe wat God wil, en leef niet zoals de mensen
die God niet kennen.

Zingen Lied 1005 Christus, ons licht
Koor: coupletten, allen: refrein

Overdenking door Hans

Koor: Ik zie jou van Claudia de Breij
GEBEDEN EN GAVEN

Oogst van de omgekeerde collecte

We horen enkele verhalen over de acties van de omgekeerde

collecte voor het ZWO-project Moldavié.

Zingen: Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer



Mededelingen
De bloemengroet

Dankgebed en voorbeden
telkens afgewisseld met een couplet van

Lied 834:1,2en3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Stil gebed
Wij bidden samen het Onze Vader

Collecten voor diaconie, PGZ en de wijkkas in de mandjes
na afloop of via Appostel

Koorzang: La vie est belle

Wij zingen (staande): Lied 423

ZENDING EN ZEGEN
Zegen Ierse zegen door Hans

v: Moge de weg je tegemoet komen.
a: MOGE DE WIND ALTIJD IN JE RUG ZIJN.
v: Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
a: EN TOT WE ELKAAR WEERZIEN,
MOGE GOD JE VASTHOUDEN IN DE PALM VAN ZIJN HAND.
v: In naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
a: AMEN.
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Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met
koffie/thee en iets lekkers.

Voorgangers: Ds. Iemke Epema, ds. Nelleke Eygenraam en ds.
Hans Tissink
Ouderlingen: Marja Kox en Marinus Coree

Diakenen: Carline Meijster en Marjan Wijnands

Pianisten: Geeske Koopman en Nel van der Maden
Koster: Henk Tienstra

Lector: Jenny Mooij

m.m.v.: Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman,

leiding van de kindernevendienst, leiding van Provider/XL,
startdienstcommissie

Wij willen allen die aan deze startdienst hebben meegewerkt
heel hartelijk bedanken.

Van deze dienst worden enkele foto's op de websites geplaatst.
Mocht u liever niet in beeld komen, wilt u dat dan doorgeven
aan de organisatie. Wij houden daar dan zoveel mogelijk
rekening mee.
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