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medewerkers beeld en geluid



Binnenkomst
Allen gaan - zo mogelijk — staan
Muziek ‘Ride like the wind’, Christopher Cross

Christa wordt naar binnen gebracht en bij de Paaskaars
geplaatst

Begroeting en openingswoorden

Aansteken van kaarsen met licht van de Paaskaars
door de kleinkinderen
We zingen hierbij telkens Lied 598

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Gebed

Verhaal van Toon Tellegen, voorgelezen door Joke,
vriendin van Christa

Improvisatie op piano

Herinneringen aan Christa vanuit het gezin

Zingen Psalm 139:1, 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.



Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lezen Psalm 139: 13-18 (NBV 21)

U was het die mijn nieren vormde,

die mif weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijjk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rifk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Zingen Psalm 139: 14

Doorgrond, o God, mijn hart het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leid aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.



Julia’s gedicht
Overdenking
Zingen Lied 568a

Ubi caritas et amor
Deus ibi est.

vertaling:
Waar vriendschap is en liefde
daar is God

Maaike’s gedicht
Dankgebed en voorbede
Slotlied (staand) Lied 675: 1, 2

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefFhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!



2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
enin U weten,
dat wij Gods erven zijn. Halleluja!

Dankwoord
Mededelingen

Woord voor onderweg

Uitgeleide

o Trijntje Oosterhuis zingt ‘De steppe zal bloeien’

o Christa wordt uitgedragen

o Bep legt het steentje van Christa in de gedachteniswand

Wilt u weer plaats nemen? Na een teken van de
uitvaartverzorgster kunt u de kerk verlaten.

Sta gerust eerst nog even stil bij de gedachteniswand
waar het steentje van Christa is neergelegd.









