
 

Adventskerk en Oosterkerk  
Paaswake 

       Zaterdag 30 maart  2024 
       22:00u in de Oosterkerk 
 

INTOCHT VAN HET LICHT  
 
Van uit het donker komt het Licht binnen  
 
Zingen Lied 593 Licht van Christus (voorganger en allen) in 3 keer 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Zingen staand Lied 600 Licht ontloken aan het donker (1,3 cantorij; 2, 4, 5 
allen) 
 
Gebed 
 
WOORD VAN DE LEVENDE GOD 
 
Inleidende woorden 
 
Schepping Genesis 1:1-5 (NBV21) 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 513: 1 t/m 4 God heeft het eerste woord (allen) 
 
Bevrijding Exodus 14:15 – 15:1a (NBV21) 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 605: 1 t/m5 De toekomst is al gaande (allen) 
 
Herschepping door de Geest Ezechiël 37: 1-14 (NBV21) 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 609 Toen ik daar zat (1, 2 cantorij; 3 solo; 4, 5 allen) 
 
DOOPGEDACHTENIS  
 
Het water wordt uitgegoten en inleidende woorden 
 
Geloofsbelijdenis  allen staan 
v: IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 

God over de goden, 
 Schepper van hemel en aarde, 
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 die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
 Vader van zijn volk onderweg, 
 Moeder van alle levenden. 
a: DAT GELOOF IK. 
 
v: Zijn vrederijk is nabij gekomen 
 in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 
 Hij roept ons hem te volgen. 
a: DAT GELOOF IK. 
 
v: De Geest is het die levend maakt, 
 die ons leidt in de waarheid, 
 ons lokt met het visioen 
 van een wereld waar het menselijk toegaat, 
 die mét ons gaat naar de toekomst. 
a: DAT GELOOF IK.   hierna gaat ieder weer zitten 
 
Zingen Lied 612: 1, 2, 3 Wij komen als geroepen 
 
GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
OPSTANDING 
 
Evangelie Marcus 16:1-8 allen staan 
 
Paasgroet 
v:  De Heer is opgestaan! 
a: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA! 

 
Lofprijzing staand Lied 986 De oorsprong van leven en licht  

(1, 3 cantorij; 2, 4 allen) 
 
Gezegend op weg 
v: Ga dan in de vrede van de Heer. Halleluja! 
a: GOD ZIJ LOF EN DANK. HALLELUJA! 
 
Paasjubel Lied 624: 1, 2, 3 Christus onze Heer verrees 
 
HET LICHT VAN PASEN GAAT DE WERELD IN 
 
Zingen Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft 
 
Voorgangers: Jenny Mooij en Nelleke Eygenraam; Organist: Jeroen van der 
Scheer; Cantorij Adventskerk-Oosterkerk olv Johannes Dijkstra; Ouderling: 
Piet Kuiper; Diaken: Karst Mulder; Koster: Adriaan Velsink; Mmv: vele 
anderen 


