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Orde van Dienst,  gezinszondag 3 Maart  ‘DE REIS VAN JE LEVEN’ 

 

Welkom 

 

Kaarsen 

 

Lied : Goedemorgen welkom allemaal   (lied 288) 

Goed morgen, welkom allemaal,  

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  

alles mag er zijn!  

 

God, ik vraag U, kom in onze kring.  

Wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met Uw verhaal  

verteld in mensentaal 

 
Op reis naar Pasen 

 

Projectlied 

 

POPPENSPEL  :  DE reis van je leven 

 

Gezongen gebed :  voor de mensen die hier wonen 

(hoger dan de blauwe luchten) 

Voor de mensen die hier wonen: 

Dat zij hier gelukkig zijn. 

dat ze vrijuit kunnen leven 

en in goede handen zijn. 

 

Voor de mensen zonder woorden, 

ook al roepen zij U niet, 

Gij kent iedereen bij name 

Lieve Heer, vergeet hen niet. 
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Voor hun vrienden en familie 

Iedereen die naast hen staat 

dat zij altijd mogen weten 

dat Uw hand hen niet verlaat. 

 

Dat zij leven in vertrouwen 

Dat Uw liefde wel voorziet. 

Gij kent toch hun diepste vragen 

Lieve Heer', vergeet hen niet. 

 

Voor de zieken en ontheemden 

Hier dichtbij en ver vandaan 

Voor de mensen hier gekomen 

Om te bidden in uw naam 

 

Dat wij steeds in vrede leven 

Zonder vrede gaat het niet 

Om u zegen en ontferming,  

Lieve Heer vergeet ons niet 

 

Voor de mensen die hier werken: 

om geduld en zorgzaamheid 

en om eerbied voor het leven 

in zijn kracht en kwetsbaarheid. 

 

Mogen wij elkaar nabij zijn 

in geluk en in verdriet; 

en de handen van Uw trouw zijn. 

Lieve Heer', vergeet ons niet. 

 

Ook voor hen die zijn gestorven 

Die van ons zijn heengegaan 

Ook hen willen wij gedenken 

En hen noemen bij hun naam 
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Dat zij bij u mogen wonen 

Spelen voor uw aangezicht 

In uw huis is plaats voor velen 

Lieve Heer vergeet ons niet 

 

Collecte 

 

Slotlied :  Nu wij uiteengaan (lied 423) 

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu! 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu! 

Voor alle mensen in deze stad: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu! 

 

Zegenbede 

 

 

De volgende gezinszondag is 7 April om 10.00 uur 

 


