Adventskerk-Oosterkerk
21 juli 2024, 10 uur in de Oosterkerk
‘Genoeg voor onderweg’

Inleidend orgelspel
Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken

Morgenlied (staand) LB 274: 1 Wij komen hier ter ere van uw
naam

Openmgswoorden

Onze hulp is de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Kom ons tegemoet, God, waar wij ook zijn.
OPEN ONS VOOR U EN VOOR ELKAAR
Wees ons genadig en zegen ons

OM TE LEVEN IN VREDE. AMEN.
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Zingen (staand) LB 274: 2 en 3
Hierna gaan allen zitten
Groet
V: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

Met de kinderen



-2 -
Profetenlezing Jeremia 23: 1-4
Zingen LB 23: 1, 2, 3 Ik wil van God als van mijn Herder spreken

Evangelielezing Marcus 6: 30-44
Zingen LB 383: 1 t/m 5 Zeven was voldoende

Overdenking
Orgel(voor)spel
Zingen LB 995: 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan
Aandachtsboek
Gebeden Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader Lied 369b
Mededelingen en toelichting op de collecte
Inzameling van de gaven
1. Het veelzijdige werk van de diaconie
2. Voor een levendige protestantse gemeente Zwolle
3. Onderhoud kerkgebouwen
Slotlied (allen staan) LB 425 Vervuld van uw zegen

Zending en zegen met gezongen Amen

Uitleidend orgelspel

Voorganger: Nelleke Eygenraam
Ouderling: Sandra Prins
Diaken: Geertje van Loo
Organist: Jeroen van der Scheer
Lector: Renate Verheule

Aansluitend op de viering: gelegenheid elkaar te ontmoeten en
samen koffie/thee te drinken

Daarna: Café Bagijn met/door/voor pakweg 20-55 jarigen



