Oosterkerkgemeente Zwolle, Zondag 4 februari 2024
Zondag Werelddiaconaat

Voorganger:ds.Wim Hortensius

Organist: Jan Willem Altelaar

Pianist: Nel van der Maden

Muziek

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied: Psalm 67:1 (zo mogelijk staande)

Groet:

voorganger: Liefde en vrede voor jou van de Eeuwige,
Vader, Zoon en Heilige Geest

allen: halleluja!

Openingswoorden:
voorganger: Onze hulp: de Naam van de Ene

allen: die de hemel en de aarde gemaakt heeft
voorganger: die ons goed nieuws brengt:
allen: wij zijn gezegend en veilig op onze levensreis, amen.

Vervolg intochtslied: Psalm 67:2 en 3 (hierna gaan wij zitten)
Inleiding op de viering

Kyriégebed, besloten met het gezongen ‘kyrié€’
(301k, in afwisseling voorganger (1)/ allen (1)

Gloria: 705:1

Gebed van de zondag

1¢ Schriftlezing: Brief van Paulus aan de Romeinen, 12:3-11
Lied: 276

2¢ Schriftlezing: Evangelie volgens Marcus, 1:29-39
Wij zingen de acclamatie: 339a

Overweging
Muzikaal meditatief moment: Invention IV J.S. Bach / lied 534; arr. Roger Lowe

Lied: 534



Aandachtsboek

Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Slotlied: 975 (zo mogelijk staande)

Uitzending en zegen
gezongen ‘amen’

Muziek



