
De kleuren van vriendschap   gezinszondag 4 feb  orde van vieren 

 

Welkom en kaarsen 

 

Lied :  goedemorgen welkom allemaal  lied 288 

 

Inleiding : De betekenis van de regenboog (vanuit Noach) 

 

Gebed 

 

Verhaal: De kleuren maken ruzie…. 

 

Lied :  Lees je Bijbel, bid elke dag   (1x nederlands, 1x engels) 

 

Lied van de 7 kleuren deel 1  (3 kleuren)  meezingen met beamer 
1.We dansen op de regenboog 
met alle zeven kleuren. 
Soms juich en spring je huizenhoog 
en soms zit je te treuren. 

Refrein : Kijk rood, oranje, geel en groen 
blauw, indigo, violet. 
Ja elke stemming, elk seizoen, 
staat op Gods kleurpalet. 

2.Eerst rood, de kleur die warmte geeft 
De kleur van rode rozen, 
Als een paar armen om je heen 
Waarvan je wangen blozen. 

3.Oranje geeft een blij gevoel 
Van felle lentekleuren 
Je denkt dan aan de bloemen, 
En de lente gaat weer komen. 

4.Bij geel zie je een helder licht 
alsof de zon gaat schijnen 
die jaagt het donker op de vlucht 
en laat de kou verdwijnen. 



 

Jezus doet de vriendschap voor.  Bijbel verhalen van Jezus in het 

kort. 

 
1) Rood: Jezus maakt vrienden,  een vriend is lief  

Matteüs 4,18-22. 

 

 

2) Oranje Samen spelen, samen delen,  Een vriend maakt je blij 
 Matteus 14 : 13-21 

 

INTERMEZZO 1   

De kinderen gaan de eerste twee ringen van hun ketting halen  

 

Volwassenen praten over de vragen : 

1) Hoeveel vrienden heb jij/jullie (nog) ? 

2) Zijn er vrienden bij van de lagere school of de middelbare 

school? 

3) Wat is je oudste vriendschap? 

4) Hoeveel vrienden heb je nodig? 

 

3: Geel Een vriend is eerlijk  Geel is goud eerlijk 
Lukas 16 : 10-15 

Lied van de 7 kleuren 2,  met de beamer 

 
Refrein : Kijk rood, oranje, geel en groen 

blauw, indigo, violet. 
Ja elke stemming, elk seizoen, 
staat op Gods kleurpalet. 

5.En dan wordt alles heerlijk groen 
de knoppen springen open. 
Het teken van een nieuw begin 
waarop wij allen hopen. 

 



6.Soms lig je in het groene gras 
en kijk je dan naar boven, 
dan is de lucht oneindig 
blauw wat wil je ons beloven. 

7.Het indigo, de kleur van nacht 
en heel diep donker water 
dat veel geheime schatten bergt, 
wie weet...misschien voor later.... 

8. Waar denk je aan bij violet? 
Alleen aan droeve dingen? 
Toch hoort die kleur op Gods palet 
waar wij nu over zingen. 

9. Maar als je al die kleuren draait, 
Dan ga je wat beleven. 
't Wordt wit! Het licht dat God ons gaf 
om samen in te leven. 

 

4: Groen Een vriend laat je groeien   groen is hoop en nieuwe moed 
Matteüs 26,6-13. 

5: Lichtblauw Een vriend vergeeft je Lichtblauw is de kleur van de hemel 
Matteüs 18,23-35. 

INTERMEZZO 2    

De kinderen halen de 2 volgende kleuren en krijgen kado 2  snoepje?? 

De volwassenen praten over : 

1) Is vergeven moeilijk? 

2) Vergeef je makkelijker een onbekende dan een vriend(in)? 

3) Zijn er mensen in je leven (geweest) die je niet kunt/kon 

vergeven of die je nooit vergeven hebt? Slijt zoiets? 

 

6: Donkerblauw Een vriend luistert. Donkerblauw geeft veiligheid, geborgenheid 
Johannes 3,1-21. 
 

Kleur 7  7: Paars/violet Een vriend is er door dik en dun 
 



Zingen : he wil jij mijn vriendje zijn   met de beamer 

 

Hé wil jij mijn vriendje zijn 

Ik heb vrienden nodig 

Een vriend op wie ik bouwen kan 

Die ik vertrouwen kan 

Als ik me eenzaam voel en klein 

Hé wil jij mijn vriendje zijn 

Ja ik wil jouw vriendje zijn 

Jij hebt vrienden nodig 

Een vriend die naar je luisteren kan 

Die met je huilen kan 

Wanneer je zorgen hebt of pijn 

Ja ik wil jouw vriendje zijn 

Ja wij willen vrienden zijn 

Vrienden heb je nodig 

Een vriend op wie je rekenen kan 

Ik ben er zeker van 

't Is met z'n tweeën dubbel fijn 

Ja wij willen vrienden zijn 

 

Intermezzo 3 : 

Kinderen halen de laatste kleurtjes van de vriendschapsketting 

 

Volwassenen : Vrienden van Jezus door dik en dun??  

1) Heeft Jezus zich op de vriendschap van Judas (verraad) en 

Petrus (ontkennen een vriend te zijn) verkeken? 

2) Heb jij weleens een vriend(in) teleurgesteld? 

3) Welke vrienden/volgelingen van Jezus waren er bij de 

kruisiging? Zegt dat iets over verschil tussen mannen en 

vrouwen? 

 

 



Lied : Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 

 
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 
God bedacht die prachtige kleuren 
anders was alles zo grijs en grauw 

 
Rood met geel wordt oranje 
blauw met geel wordt groen 
ja, met kleuren kun je 
heel veel dingen doen 
kleur een leuke kleurplaat 
maak een schilderij 
kneed een prachtig beeld met 
mooie kleuren klei 
 

Kleuren, kleuren … 
 
Alles wat God gemaakt heeft 
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren 
word je opgefleurd 
zon en regen samen 
kijk dan eens omhoog 
en zie al die kleuren in de regenboog 
 

Kleuren, kleuren … 

 

Gebed 

 

Slotlied : Nu wij uiteen gaan    lied 423 

 

Zegen 

 

Na afloop kunnen de kinderen nog verder knutselen of spelen met de 

kleine kadootjes 


