Orde van dienst op zondag 2 juni 2024
om 10:00 uur in de Adventskerk

Thema: DAAR KRIJG IK EEN KLEUR VAN.

ADYENTSKERK IWOLLE-ZUID

Voorganger: Ds. Hans Tissink Ouderling: Marja Kox

Diaken: Marjan Wijnands Koster: Gerrit Lubbers
Organist: Ton Lans
M.m.v.: jongeren van de 18+kring, medewerkers van

ontvangst, beeld en geluid

Muziek
OM TE BEGINNEN

Woord van welkom door de
ouderling

De drie kaarsen op tafel die
Woord, Wereld en Verbinding
symboliseren worden
aangestoken.

Stilte

Wij gaan staan tijdens het
voorspel voor het
aanvangslied

Aanvangslied: Lied 218: 1,2 en 3 Dank u voor deze nieuwe morgen
Bemoediging en groet Geef elkaar een teken van vrede

Aanvangslied: Lied 218:4en5
Wij gaan zitten

Gebed door Christine

Inleiding op deze jongerendienst door Hans

De kleuren van het kerkelijk jaar: rood, wit, groen en paars
Verhaal over de kleurenruzie

Zingen: Lied 8b: 1 en 2

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing Het verhaal van Noach en de regenboog (Genesis 9: 8-
17)
Verbeelding De tekeningen van Diantha en Tamiko worden getoond.

Film



-2 -
Stellingenspel:
e Wij zijn een echte groene kerk.
e Mijn lievelingskerk is veelkleurig en bekent kleur.
e Als Jezus nu zou leven, stemde hij op de dag van de Europese
verkiezingen wel op een rode, groene, blauwe of paarse partij.

Zingen: Lied 8b: 3 en 4

Kort 18+kringgesprek over het thema ‘Daar krijg ik een kleur van.’

Zingen: Lied 51b Create in me a clean heart (via film)
Preekje

Meditatief klavierspel

Zingen: Lied 783 ‘Voor mij is geluk’

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededelingen
Gebeden:
- Voorbeden met Christine en Hans
- Stil Gebed
- Gezongen Onze Vader: lied 1006

Aandacht voor de collecten door de diaken:
1¢ Diaconie 2¢ Kerk 3¢ Stedelijk diaconaat

Inzameling van de gaven
Slotlied (Staande) Lied 423 Nu wij uiteengaan

ZENDING EN ZEGEN
Be-aming Lied 431b

Muziek

U/jij bent allen van harte welkom in zaal 2 voor een ontmoeting onder het
genot van een kopje koffie of thee.



