Zondag 14 juli 2024

Overstap van de oudste kinderen kinderkring:
Amylee Bethlehem, Sverre Bijzet

Jelte de Haan, Hester Kampen

Reinier van Nieuwenhuizen

Anna Rose en Pepijn Scholtheis

voorganger: ds. Iemke Epema

piano: Geeske Koopman en Pepijn Scholtheis
cello: Sverre Bijzet

gitaar: Martijn en Reinier van Nieuwenhuizen
lectoren: Jelte de Haan en Amylee Bethlehem






VOORBEREIDING
Inleidende muziek
Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken
door Hester en Amylee

Zingen Lied 218 vs 1,2 en 3 (staande)
Bemoediging en drempelgebed

: Onze hulp is in de naam van de Heer

: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
: Dank U God dat wij hier zijn

: DANK U DAT WIJ LEVEN

: Wijs ons wegen om elkaar nabij te zijn
: AMEN

D < o0 < o<

Zingen: Lied 218 vs 4 en 5 (daarna zitten)

SCHRIFT
Gebed

Met de kinderen



Muziek: Cellosonate no 1 in e-minor opus 38-
Bernhard Romberg door Sverre en Geeske

Evangelielezing: Mc 6 vs 6b t/m 13 uit de
Bijbel In Gewone Taal door Jelte en Amylee

Zingen Lied 832 in canon
Overdenking

Muzikale meditatie door Pepijn Scholtheis
River flows in you - Yiruma

GEBEDEN EN GAVEN
Overstappen

Aansteken van de doopkaarsen
door Hester en Amylee,

Tekst Het is goed
Aandachtsboek
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen



Inzameling der gaven
Slotlied (staande) Lied 416 vs 1,2 en 4
Uitzending door Anna Rose:

Vrede wens ik je toe

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe,
Moge God je behoeden, leef met Zijn liefde.
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Vrede wens ik je toe - Roel Bosch

Zegen V...
a: AMEN

Uitleidende muziek
door Martijn en Reinier van Nieuwenhuizen






