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De farizeeër en de tollenaar 

 

Welkom ( in het weeshuis) en kaars 

 

Lied: ‘Uit honderd huizen’: 1  

 (Melodie: Lied 482: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken) 

 

Uit honderd huizen hier gekomen, uit eigen zorgen opgestaan  

is ieder met zijn eigen dromen tot hier zijn eigen weg gegaan,  

hier hopen wij elkaar te vinden, hier tellen de verschillen niet,  

hier zingen vreemden zich tot vrienden: op hoop van zegen: zing een 

lied! 

 

Begroeting 

We zijn bij elkaar gekomen in de naam van de Eeuwige (God) die 

liefde is en liefde wil zijn voor ons en de wereld. 

 

Lied: ‘Uit honderd huizen’: 2 

 

Wij willen bij elkander schuilen, verdriet alleen is vaak te groot;  

een schouder om op uit te huilen, een hand die droeve tranen droogt,  

zo leren wij elkaar weer zingen, getroost met wat het leven biedt. 

Kom laat ons weer opnieuw beginnen: op hoop van zegen: zing een lied! 

 

Kaarsen aansteken en Bijbel openen 

 

Lied: ‘Uit honderd huizen’: 3 

 

Want hier en alom in den lande gaan mensen vaak en fel tekeer;  

ze maken vuisten van hun handen en nodeloos doen wij ons zeer  

baan liever wegen uit dit heden, geloof in wat je nog niet ziet  

en sluit je aan bij onze beden: op hoop van zegen: zing een lied 

 

Gebed  
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Lied: ‘Uit honderd huizen’: 4 

 

Door onze wereld snijden grenzen, staan muren en loopt prikkeldraad 

Aan beide kanten wonen mensen, verknipt door aangeleerde haat 

En op het scherp van de snede, daar leven wij, maar eig’lijk niet 

Ons bidden blijft een roep om vrede, op hoop van zegen klinkt ons 

lied. 

 

Lied bij Bijbellezing  melodie (licht dat ons aanstoot  601) 

 

Gods woord zo dikwijls afgeschreven  

bestaat niet louter op papier 

Maar komt in vlees en bloed tot leven 

De speelplaats van het heil is hier 

Verborgen vuur een sterk vermoeden 

Verwaaide flarden van een lied 

Voldoende om de hoop te voeden  

Op t rijk waarin God zelf voorziet 

 

Wij mogen sprekend op God lijken 

Hij brengt ons samen in een kring 

Waar wij elkaar de handen reiken 

De laatste wordt de eersteling 

Wij scholen samen rond de schriften 

De weg wordt voor ons uitgelegd 

Woorden doorbreken onze driften 

Mens Gods uit duister opgedregd 
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Bijbelverhaal  Lukas 18 : 9-14  De Tollenaar en de Farizeeër 

 

 Jezus had gemerkt dat sommige mensen zichzelf heel godsdienstig 

vonden en op andere mensen neerkeken. Daarom vertelde Hij hun nog 

een verhaal. 10 Hij zei: "Twee mensen gingen naar de tempel om te 

bidden. De één was een Farizeeër, de ander een belasting-

ontvanger. 11 De Farizeeër ging breeduit staan en bad bij zichzelf: 

'God, ik dank U dat ik niet zo ben als de andere mensen. Want zij zijn 

hebzuchtig, oneerlijk en ontrouw, en ik niet. Dank U ook dat ik niet 

ben zoals die belasting-ontvanger daar. 12 Twee dagen per week sla 

ik het eten over. En ik geef U een tiende deel van alles wat ik 

heb.' 13 Maar de belasting-ontvanger bleef op een afstand van de 

tempel staan en wilde zelfs niet naar de hemel opkijken. Hij wrong 

zijn handen van spijt en zei: 'God, vergeef mij alstublieft de slechte 

dingen die ik heb gedaan!'  Ik zeg jullie: deze belasting-ontvanger 

had van God vergeving gekregen toen hij weer naar huis ging. Maar de 

Farizeeër niet. Want als iemand zichzelf heel belangrijk vindt, zal hij 

worden vernederd. Maar als iemand heel bescheiden over zichzelf 

denkt, zal hij worden geëerd." 

 

Lied : Jezus ga ons voor   835 :  1, 2, 3 

 

Jezus ga ons voor 

Deze wereld door 

En U volgend op Uw schreden 

Gaan wij moedig met U mede 

Leid ons aan Uw hand 

Naar het vaderland 

Valt de weg ons lang 

Zijn wij klein en bang 

Sterk ons Heer om zonder klagen 

Achter U ons kruis te dragen 

Waar Gij voor ons trad 

Is het rechte pad 
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In de woestenij 

Heer blijf ons nabij 

Met Uw troost en met Uw zegen 

Tot aan 't eind van onze wegen 

Leid ons op Uw tijd 

In Uw heerlijkheid 

 

Overdenking 

 

Lied:  : zingenderwijs 66   Had ik ooit nog durven dromen 

Had ik ooit nog durven dromen 

Dat echt alles anders wordt? 

Dat de Heer bij  mij zou komen 

Aan zou vullen mijn tekort? 

Ik ben veel te klein gebleven 

Ik voldoe niet aan de maat 

En zo durf ik niet te leven  

Ik ben bang voor ieders haat 

 

Jezus kom mijn angst te boven 

Kraak toch mijn gesloten safe 

Want ikzelf vergat de code 

Weet niet meer waarvoor ik leef 

Laat mij zien dat ik kan leven 

Dat gemis mij niet bepaalt 

Als ik nemen kan en geven 

Ben ik tot balans in staat 

 

Aan de tafel van vertrouwen 

Boort Hij nieuwe bronnen aan 

In de kring van Zijn getrouwen 

Vind ik moed om te bestaan 

Sinds ik van de schuldvraag loskwam 

Ken ik mijn bestemmingsplan 

Weet ik zeker wie ik zijn kan, ik ben een kind van Abraham 
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Ervaringsverhaal   Nederigheid, kom daar maar eens om 

 

Lied :  Woord dat ons oproept om te leven  (mel:  licht dat ons 

aanstoot, uit Geroepen om te zingen lied 128) 

 

woord dat ons oproept om te leven,  woord van de Heer, dat leven 

geeft 

licht dat aan ieder is gegeven,    die in het spoor van Jezus leeft 

dat woord wil licht zijn op de wegen,  die mensen gaan, hun leven lang 

dat woord komt telkens ons weer tegen,  houdt ons geloven aan de 

gang 

 

woord dat ons oproept om te leven,  woord van de Heer, dat leven is 

veelkleurig licht, wil ons omgeven,  dan krijgt ons leven beter zicht 

Zodat wij verder kunnen leven, het leven zoals U dat vraagt 

Geen leven van om niemand geven, maar leven dat een ander draagt 

 

 

Mededelingen 

Gebed 

Collecte  

 

Verhaal van de twee bizons 

 

Lied : zo vriendelijk en veilig als het licht  liedboek 221 : 1,2,3 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Zegenbede   

Beantwoord met  liedboek 103 e  (3x) 

Bless teh lord my soul, and bless God’s holy name 

Bless the lord my soul, who leads me into life 

 

(prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam 

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven) 


