
		 ASWOENSDAG	
Adventskerk-Oosterkerk	
14	februari	2024,	19:30	uur	
in	de	Adventskerk	

	 	
Voorgangers:		 	 Mark	Schippers		
																													 Nelleke	Eygenraam	

	 Organist/pianist:		 Kees	Kuiper	
	 Koster:		 	 	 Henk	Tienstra	
	

WE	BEGINNEN	BUITEN	
	
Welkom	
	
Asverbranding	met	uitleg	
	
Samen	naar	binnen		
	
VIERING	BINNEN	
	
Aansteken	van	de	kaarsen	op	de	tafel	in	stilte	
	
Openingswoorden	allen	staan	
v:	 Eeuwige,	onze	God,	wij	die	U	nooit	hebben	gezien	
a:	 ZIE	ONS	HIER	STAAN.	
v:	 Wij	die	van	U	hebben	gehoord,	
a:	 HOOR	GIJ	ONS	AAN.	
v:	 Uw	Naam	is	dat	Gij	mensen	helpt,	
a:	 WEES	ONZE	HULP,	
v:	 en	dat	Gij	alles	hebt	gemaakt,	
a:	 MAAK	ALLES	NIEUW,	
v:	 en	dat	Gij	ons	bij	name	kent,	
a:	 LEER	ONS	U	KENNENE.	
v:	 Die	Bron	van	Leven	wordt	genoemd,	
a:	 DOE	ONS	WEER	LEVEN.	
v:	 Die	hebt	gezegd:	Ik	zal	er	zijn,	
a:	 WEES	HIER	AANWEZIG.	



- 2 - 
Zingen	staand	Lied	275:	1,	2	en	5	Heer	onze	Heer	hoe	zijt	Gij	aanwezig	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 hierna	gaat	iedereen	zitten	
Gebed	voor	Aswoensdag	
	
Profetenlezing	Jesaja	58:	1-10	(NBV21)	
	
Zingen		Lied	537:	1	en	2	Zo	spreekt	de	Heer	die	ons	geschapen	heeft	
	 	
Evangelielezing	Matteüs	6:	16-21	(NBV21)	
	
Zingen	Lied	537:	3	en	4	En	Jezus	sprak…	 	 	
	
Overdenking	
	
Pianospel	
	
Zingen	Lied	377:	1	t/m	4,	6,	7	Zoals	ik	ben	
Tijdens	het	lied	wordt	de	as	klaargemaakt	
	
Vredegroet		
v:	 De	vrede	van	Christus	met	ons	en	jullie	allen	
…	we	wensen	elkaar	de	vrede	van	Christus	toe…	
	
Gebed	
	
Oplegging	van	de	as	 	 	 	 	 	 	 	 	 	tijdens	orgelspel	
Ieder	is	uitgenodigd	om	askruisje	op	het	voorhoofd	te	ontvangen.		
Kom	hiervoor	door	het	middenpad	naar	voren	en	ga	via	een	van	beide	
zijpaden	weer	terug	naar	uw	zitplaats.		
	
Voorbeden	telkens	zingend	beantwoord	met	Lied	368e	God	in	de	hemelen	
	
Slotlied	staand	Lied	542	God	roept	een	mens	op	weg	te	gaan	
	
Zending	en	zegen	
	
Bij	de	uitgang	Collecte	voor	ZWO-project	‘Veilig	koken	in	Bangladesh’	
(Paarse	bussen)		
	


