
ADVENTSKERK-OOSTERKERK
Orde van dienst op zondag 25 augustus 
2024, om 10.00 uur in de Adventskerk

Thema: De brief van Judas, 
een spiegel tot zelfonderzoek

...................................................................
Orgelspel
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
Kaarslicht   De drie kaarsen op tafel van Woord, 
Wereld en Verbinding (met de mensen die elders 
meevieren) worden aangestoken met het licht van de 
Paaskaars. 
Stilte
Iedereen gaat (zo mogelijk) staan onder het 
voorspel van het aanvangslied.

Aanvangslied Lied 283: 1, 2 en 3
Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
a:  ZIE ONS HIER STAAN.
o: Wij die van U hebben gehoord,
a: HOOR GIJ ONS AAN.
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
a: WEES ONZE HULP,
o: en dat Gij alles hebt gemaakt,
a: MAAK ALLES NIEUW,
o: Die Bron van Leven wordt genoemd,
a: DOE ONS WEER LEVEN.
o: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
a: WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 

Zingen Lied 283: 4 en 5
Iedereen gaat weer zitten

Kyriegebed, afgewisseld met responsielied 301g
Glorialied:   Lied 869: 1, 2 en 7
RONDOM HET WOORD
Groet

v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed
Schriftlezing Spreuken 24: 1-5 en 25:11-15 (BGT)
Zingen Lied/psalm 139: 1, 2 en 14
Schriftlezing Judas 1: 1-10 en 17-25 (NBV21)
Zingen Lied 377 allen: 1, 6 en 7; vrouwen 2 en 4;

mannen: 3 en 5



- 2 -
Preek
Meditatief Veel te laat heb ik jou liefgekregen (tekst: 
Augustinus/Huub Oosterhuis, zang: Trijntje Oosterhuis)
Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Zingen Lied 848

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededelingen
Gebeden Dankgebed en voorbeden telkens afgewisseld met lied 367e

Stil gebed en gezongen Onze Vader: lied 369b
Aankondiging van de collecten
Inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied(staande) Lied 313: 1, 4 en 5
Zending en zegen
Gezongen be-aming Lied 431b

......
Voorganger: Ds. Hans Tissink Organist: Jeroen van der Scheer
Ouderling: Bertrand Hoek Diaken: Monique Bruins-Slot
Koster: Henk Tienstra
m.m.v.: medewerkers van beeld en geluid, medewerkers van ontvangst


