
  
13 oktober 2024 

10 uur 
Paralleldienst 

met de Petrusgemeinde 
in de Adventskerk             

 

 

Inleidend orgelspel 
 

Woord van welkom 

 

De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 

Morgenlied (staand) LB 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’: 1 en 4 

Nederlands, 2 en 3 Duits (EG 440: 2, 3) 

 
2 O Gott, du schöner Morgenstern, 

 gib uns, was wir von dir begehrn: 

 Zünd deine Lichter in uns an, 

 lass uns an Gnad kein Mangel han. 
 

3  Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

 behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

 vor Blindheit und vor aller Schand 
 und reich uns Tag und Nacht dein Hand. 

 

Openingswoorden  

o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 

o:  Hier en daar en overal zijn wij: uw kinderen. 

g: HOUD ONS BIJEEN, HOE VERSCHILLEND WE OOK ZIJN. 

o: Behoed ons voor verdeeldheid. 
g: BEMOEDIG ONS MET VREDE. AMEN. 

Hierna gaat de gemeente zitten 

 

Gebed om ontferming eindigend met LB 301a Kyrië eleison 
 

Glorialied LB 302 God in den hoog’ alleen zij eer: 1 en 4 Nederlands,  

2 en 3 Duits (EG 179) 

 
2 Wir loben, preisn, anbeten dich /  für deine Ehr wir danken, 

 dass du, Gott Vater, ewiglich, / regierst ohn alles Wanken. 

 Ganz ungemessn ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht 

 Wohl uns solch eines Herren! 
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3 O Jesu Christ, Sohn eingeborn, / des allerhöchsten Vaters, 

 Versöhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders, 
 Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: 

 nimm an die Bitt aus unsrer Not, / erbarm dich unser aller. 

  

Groet 
v: De HEER zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 

 

Gebed van de zondag 
 

Schriftlezing Deuteronomium 15:7-11 

 

Antwoordpsalm LB 119b voorzang/allen ‘Een lamp voor mijn voet’  
 

Evangelielezing Marcus 10:17-27 

 

Lofprijzing (staand) LB 339a ‘U komt de lof toe’ 
 

Overdenking 

 

Orgel-piano(voor)spel 
 

Zingen LB 816: 1 t/m 4 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 

 

Groet vanuit de Petrusgemeinde te Schqwerin 
 

Diaconale en pastorale mededelingen  

 

Filmpje vanuit Moldavië 
 

Gebeden 

Dankgebed en voorbeden met LB 367b ‘Wij bidden U…’ 

Stil gebed  
Gezongen ‘Onze Vader’ LB 369b 

 

Inzameling van de gaven 

1. Het werk van de diaconie  
2. De voortgang van het kerkelijk leven in Zwolle  

3. Extra Diaconie 

 

Slotlied (staand) LB 513: 1 en 4 ‘God heeft het eerste woord, Duits EG 
199: 2, 3 

 

2 Gott hat das erste Wort. / Eh wir zum Leben kamen 

 rief er uns schon mit Namen / und ruft uns fort und fort. 
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3 Gott hat das letzte Wort. / Er wird es neu uns sagen  

 dereinst nach diesen Tagen / im ewgen Lichte dort. 
 

 

Zending en zegen, zingend besloten met LB 431b ‘Amen’  

 
Uitleidend orgelspel 

 

* * * * * *  

 
In zaal 2  

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

en om jam te kopen voor Moldavië 

 
 

Voorganger: Nelleke Eygenraam 

Ouderling:  Betrand Hoek 

Diaken:  Ina Stomp 
Organist:  Ton Lans 

Koster:   Jan Waanders 

Medewerkers  beeld en geluid 

Medewerkers  ontvangst en catering 
 

 

Groet van de Petrusgemeinde 

 
Geliefde broeders en zusters in Zwolle, 

Onze gemeente wordt 50 jaar en dat vierden we dit jaar meerdere keren. 

Wij danken onze Hemelse Vader dat Hij deze gemeente mogelijk gemaakt 

heeft, zodat ze voor de mensen op de Schweriner Dreesch een licht kan 
zijn van Zijn Licht. Wij zijn dankbaar voor allen die aan dit werk van God 

hebben bijgedragen en we danken ook jullie, lieve broeders en zusters in 

Zwolle, want jullie nemen al 40 jaar deel aan ons wel en wee met gebed, 

bezoeken en geschenken. 
Wat jullie voor ons hebben gedaan, willen we ook voor jullie doen, als 

partners in vreugde en zorgen. We hebben gehoord over de samenvoeging 

van de Adventskerk met de Oosterkerk en dat er een keuze moet worden 

gemaakt over welk kerkgebouw in de toekomst voor de eredienst 
beschikbaar blijft.  

We bidden voor jullie om wijsheid. We zijn ervan overtuigd dat onze 

Hemelse Vader jullie blijft begeleiden en zegenen op de weg naar zijn rijk 

op deze aarde.   
In het gedeelde geloof in de Heer van deze wereld, de Heer van de kerk en 

vertrouwend op de verbondenheid van onze beide gemeenten groeten we 

jullie,  

namens de Petrusgemeinde te Schwerin,  
Pastorin Ina Diesel 
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In het weekend van 8-10 november viert de Petrusgemeinde haar 50ste 
verjaardag. 

Vanuit de Adventskerk-Oosterkerk hopen we met enkele mensen aanwezig 

te zijn. 

Meer nieuws hierover in Kerknieuws van de maand november. 
 

 


