
 Daniel en Suzanna 

 Welkom en kaars 
 Lied van licht en woorden, mel  ‘licht dat ons aanstoot’ 

 Lied over licht en woorden  (goz 125,126,127) 
 Mel:  licht dat ons aanstoot,  lied 601 liedboek 

 Gebed 

 Verhaal deel 1  : proloog 

 Lied :  De heer is mijn herder 

 Inleiding 
 Schets van boek Daniel, heel beknopt (ballingschap, 70 jaar, Jojakim) 

 Verhaal deel 2  : Er was eens 

     De Heer is mijn Herder! 
 Hij waakt voor mijn ziel, 
 Hij brengt mij op wegen 
 van goedheid en zegen, 
 Hij schraagt me als ik 
 wankel, 
 Hij draagt me als ik viel. 
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 Overdenking 1  : Suzanna in de kunst, #metoo 

 Terwijl we  schilderijen bekijken luisteren we naar ‘gebroken wit’ 
 Luisterlied : gebroken wit 

 Verhaal deel 3  : Voor de rechter(s) 

 Lied :  Wie van ons doet de ander recht (psalm 134) 

 Verhaal deel 4 :  Suzanna bidt 

 De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf 
 Geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen 
 O Heer, mij vertroosten, Uw stuk en Uw staf 

 Interactief  : 
 -  Situatieschets, 
 -  Wat kan Daniel doen? 
 -  Hoe zou Baantjer 

 het aangepakt hebben? 
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 Verhaal deel 4  :  Daniel grijpt in 

     De Heer is mijn Herder! 
 Hem blijf ik gewijd! 
 'k zal immer verkeren 
 in 't huis mijnes Heren: 
 zo kroont met haar zegen 
 zijn liefde me altijd. 

 Overdenking 2 

 Muziek 

 Open ruimte/mededelingen 

 Gebed 

 Collecte 

 slotlied :  God wanneer  (goz. 36 en 37) mel :midden in de 
 winternacht 

 Slotlied of slotgedicht  : er is een land waar vrouwen willen wonen 

 Zegenbede 

 Antwoord met :  ga mee met ons (mel :  blijf mij nabij) 

 Koffie voor de speurders 
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