
‘Zoals	de	amandel	bloeit…’	
	

Gezamenlijke	dienst	
	
Adventskerk-Oosterkerk	
18	februari	2024,	
10:00	uur	
eerste	zondag	van	de		
Veertigdagentijd	
in	de	Oosterkerk	
	

	
	
Muzikale	voorbereiding		 Lied	91b	refrein	
	 	 	 	 	 	 	 	 Lied	831	refrein	
	
Inleidend	orgelspel		
	
OM	TE	BEGINNEN	
	
Woord	van	welkom	
Aansteken	van	de	kaarsen	op	de	tafel	
Stilte	
	
Morgenlied	(staand)	Lied	221:	1,	2,	3	Zo	vriendelijk	en	veilig		
	
Openingswoorden	
v:		 Onze	hulp	is	de	Naam	van	de	Heer	
g:	 DIE	HEMEL	EN	AARDE	GEMAAKT	HEEFT	
v:	 God,	op	wie	wij	vertrouwen,	
g:	 BRENG	ONS	TOT	INKEER	EN	VERNIEUW	ONS	
v:		 Houd	ons	de	weg	van	uw	Zoon	voor	ogen	
g:	 EN	STERK	ONS	OM	HEM	TE	VOLGEN.	AMEN.	
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Gebed	om	ontferming	
	
Psalm	van	de	zondag		 Lied	91b	Wie	woont	onder	de	hoede		
	 	 	 	 	 	 	 (voorzang	cantorij,	refrein	allen)	
	
Gebed	van	de	zondag	
	
Met	de	kinderen	‘Wat	goed	dat	jij	er	bent!’		
	
Projectlied		(tekst:	Erik	Idema,	melodie:	Wim	ter	Burg/Lied	539)	

elke	zondag:	
Veertig	dagen	duurt	de	reis	
naar	het	feest	van	Pasen.	
Ga	de	weg	die	God	ons	wijst,	
Hij	brengt	mensen	samen.	
	
+	vandaag:	
Engelen	in	de	woestijn	
zullen	voor	je	zorgen.	
Zo	zal	God	dicht	bij	je	zijn	
elke	nieuwe	morgen.	

	
RONDOM	HET	WOORD	
	
Profetenlezing	Jeremia	1:	4-12	(NBV21)	
	
Zingen	Lied	831:	1,	refrein,	2	(zonder	refrein),	3,	refrein		

Gestuurd	op	wegen	ongedacht		
	
Evangelielezing	Marcus	1:	12-15	(NBV21)	
	
Zingen	538:	1,	2,	3	Een	mens	te	zijn	op	aarde	
	
Overdenking	
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Zingen		 Veertigdagen	nog	tot	Pasen	
	 	 	 (tekst:	Marijke	de	Bruijne,	muziek:	Peter	Rippen)	
	
1.	Cantorij	
Veertig	dagen	nog	tot	Pasen	tot	de	winter	is	gegaan	
en	het	lengen	van	de	dagen	kou	en	duister	gaan	verjagen	
en	het	leven	op	zal	staan.	
	
Refrein,	cantorij:	
Veertig	dagen,	weken,	jaren	wachten,	weten	en	ervaren	
Dat	iets	nieuws,	verandering	met	vreugd’	en	moeite	samenging.	
	
2.	Cantorij:	
Veertig	weken	duurt	het	groeien	van	het	ongeboren	kind	
in	de	warme	schoot	van	moeder	tot	het	klaar	is	om	te	komen	
volheid	is	en	nieuw	begin	
	
3.	Allen:	
Veertig	jaren	van	een	leven	zijn	naar	mensenmaat	een	tijd	
om	te	leren	en	te	delen	wat	met	moeite	werd	verkregen,	
daardoor	worden	mensen	vrij.	
	
Refrein,	allen:	
Veertig	dagen,	weken,	jaren	wachten,	weten	en	ervaren	
Dat	iets	nieuws,	verandering	met	vreugd’	en	moeite	samenging.	
	
4.	Allen:	
Veertig	dagen	nog	tot	Pasen	soms	een	tocht	door	de	woestijn	
om	te	leren	en	te	vragen	hoe	je	duister	kunt	verjagen	
om	met	Pasen	klaar	te	zijn.	
	
Refrein,	allen:	
Veertig	dagen,	weken,	jaren	wachten,	weten	en	ervaren	
Dat	iets	nieuws,	verandering	met	vreugd’	en	moeite	samenging.	
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GEBEDEN	EN	GAVEN	
	
Afronding	ZWO-project	in	Bangladesh		
	
Aandachtsboek	
	
Gebeden	 	 Dankgebed	en	voorbeden	met	telkens	zingen	368e	
	 	 	 	 Stil	gebed	
	 	 	 	 Gezongen	Onze	Vader	369b	
	
Bloemen	en	aankondiging	collecte	
	
Inzameling	van	de	gaven		

1.	Voor	het	werk	van	de	Diaconie	
2.	Voor	het	kerkelijk	leven	in	Zwolle	
3.	Voor	het	studentenpastoraat	in	Zwolle	

	 4.	Bij	de	uitgang:	Paarse	bussen	voor	Bangladesh	(de	laatste	keer!)	
	
Slotlied	(staand)	538:	4	Een	mens	te	zijn	op	aarde	
	
Zending	en	zegen		
	
Uitleidend	orgelspel	
	
***	
Voorganger:		 Nelleke	Eygenraam	
Lector:		 	 Nel	van	der	Maden	
Organist:		 	 Leo	van	den	Boomgaard	
Mmv:			 	 Cantorij	olv	Johannes	Dijkstra	
	
***	
Woensdagavondvespers	in	de	veertigdagentijd	

21	februari	19:30u	in	de	Oosterkerk	!		
Graag	tot	dan!	


