
 

STARTDIENST 
waarin we de samenvoeging vieren van de 

wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk  

in de tuin van de familie Nicolaij op  
startzondag 10 september 2023 om 10.30 uur 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Thema:  Ga mee! 
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Verwelkoming met koffie, thee, limonade en iets lekkers 
vanaf 10.00 uur 
 

Muziek en zang vooraf 
 

• Koorzang:  Je staat niet alleen van Guus Meeuwis 

 
 
O M   T E   B E G I N N E N (rond 10.30 uur) 

 
Woord van welkom door Theo Brand 

Wij gaan staan. 
 
Wij zingen:   Morgenlied 216: 1 en 2 Dit is de morgen

  
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, 

geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, 
zie: het is goed.  

 
Groet, bemoediging en drempelgebed door Hans 

 
v: De liefde en vrede van God is met u en met jou 
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a: DE HEILIGE GEEST IS MET U EN MET ONS ALLEN  

 
v: Onze helper is de Eeuwige 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Zijn hand laat niet los waaraan Hij begon 
a: ZIJN LIEFDE HOUDT NOOIT OP 

v: God, wees hier aanwezig 
 breng ons bij elkaar en maak ons eensgezind 

a: NEEM ONS BIJ DE HAND 
EN HELP ONS OM SAMEN VERDER TE GAAN 
OP UW WEG. AMEN. 

 
Wij zingen:   Morgenlied 216: 3  Dit is de morgen  

 
3 Dag van mijn leven, licht voor mij ogen, licht dat ooit speelde 
waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen 
Gods nieuwe dag.  

 
Wij gaan zitten. 
 

Openingsgebed door Hans 
 

Korte inleiding door Hans, bij de zon en vlammen van vuur 
en bij de Woordwolk (zie afbeelding achterop) 
 

Moment voor jong en oud bij het thema ‘Ga mee!’  
(Marjanneke) 

Wij zingen:  Lied 832 Geroepen om op weg te gaan 
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De kinderen en jongeren vertrekken en volgen hun eigen 
programma. Tot straks. 
 

 
R O N D O M   H E T   W O O R D 

 
Schriftlezing:  Romeinen 12: 9-18 
       

Wij zingen  Lied 970 Vlammen zijn er vele  
allen: 
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vrouwen: 
2 Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven, 

ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.  
 
allen: 

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus 
Christus, 

gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.  
 
mannen: 

4 Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus.  

 
allen: 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus? lichaam, 

leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.  
 

 
Interactief: gesprekjes  
 

1. Wat roept het thema ‘Ga mee’ bij je op? 
2. Welk ‘vlammend woord’ op de zon raakt jou? Waarom? 

 
Wij zingen:  Rimpelvel en kinderhand, allemaal in één 
verband. koor: coupletten  gemeente: refrein  

Rimpelvel en kinderhand, allemaal in één verband. 
Traag als stroop of watervlug, huppelbenen, stijve rug, 
kind of kraai, het maakt niet uit, babyface of rare snuit, 

gladgeschoren, grijs van baard, jonge gast of ouwe taart, 
rap of slang*, antieke taal, allemaal in één verhaal. 

Refrein:  
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Eigenwijs of twijfelaar, toch zijn wij hier bij elkaar. 
Alleskunner, wilde roos, lachebek of bolleboos, 

nummer één of poedelprijs, allemaal zijn wij op reis. 
Jong belegen, oud van ziel, onverschrokken, instabiel, 

iedereen, dat is zo fijn, mag er bij de Ene zijn. 

Overdenking door Iemke 
 
Koormuziek:  Alles overwinnen van Nick en Simon  

 
Wij zingen: Lied 802 Door de wereld gaat een woord 

op de melodie van een Israëlische volkslied, het ‘Hatikwa’ 

 

Allen: 1 en 6, en refrein 
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Vrouwen: 
2 Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein (allen) 
 

Mannen: 
3 Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem het woord 
verstaan. Refrein  
 

Vrouwen: 
4 Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. 
Refrein  
 

Mannen: 
5 Velen, die de moed begaf, blijven staan, of dwalen af. 

Hunk'rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein  
 

Allen: 
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6 Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 

'Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.' 
Refrein  

 
Korte Presentaties  
Twee vlammen 

Aansteken van het vuur door Piet Kuiper en Jan Duenk 
 

VERKLARING VAN GEESTDRIFT BIJ DE SAMENVOEGING 
VAN DE WIJKEN VAN DE ADVENTSKERK EN OOSTERKERK 
 

Wij gaan staan en spreken samen uit:  
 

Op deze startzondag verklaren wij dat we ons met geestdrift 
willen inzetten voor de nieuwe wijkgemeente in Zwolle. 
Het evangelie inspireert ons om te bouwen aan een levendige 

geloofsgemeenschap waarin onze harten warm kloppen voor 
God en voor elkaar. 

 
Wij willen samen in een geest van eenvoud, eerbied en vreugde 
werken aan een vitale gemeenschap met God, met elkaar en 

met de stad. 
Daarom bidden wij: 

Kom Schepper Geest, daal op ons neer. 
Daarom zingen wij: 

Kom, heilige Geest,  

ontsteek in ons het vuur van uw liefde: 
 

Zingen: lied 681 Veni sancte Spiritus (herhalingslied) 
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Wij delen tijdens het zingen het vuur als bezegeling van 
de samenvoeging. 

Via de fakkels worden de sterretjes aangestoken. 
 
G E B E D E N   E N   G A V E N 

 
Mededelingen door Hans 

De bloemengroet 
Dankgebed en voorbeden (door de beroepskrachten) 
afgewisseld met een couplet van lied 829 De liefde gaat ons 

voor 

 
2 De hoop die in ons is en ons doet leven, 
dat is een erfenis om door te geven voorgoed.  
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3 Wij houden ons bereid om te ontvangen 

de Geest die ons geleidt en ons verlangen vervult.  
 

Stil gebed en Onze Vader  
 
Collecten voor diaconie, kerk en nieuwe wijkkas in 

mandjes na afloop of via Appostel 
 

Koorzang   Armen open van Guus Meeuwis 
 
Wij zingen (staande): Lied 47 uit liedbundel van Iona ‘De 

vrede van de aarde en de hemel’  

 
 
 
Z E N D I N G   E N   Z E G E N 

 
Intro 

Zending gezongen: lied 810 Ga 1e keer door enkele 
beroepskrachten, daarna 1 keer allen 
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Zegen 
v: In ons hart en in ons huis 

a: DE ZEGEN VAN GOD. 
v: In ons komen en in ons gaan 
a: DE VREDE VAN GOD. 

v: In ons leven, op onze zoektocht, 
a: DE LIEFDE VAN GOD. 

v: Bij het einde, nieuw begin, 
a: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
 THUIS TE BRENGEN 

v:  In naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
a: AMEN. 

 
Zingen:  lied 810 Ga 2 keer allen 
....... 

 
 

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting, maaltijd 
en spel. 
 

Voorgangers:  Ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink 
Ouderlingen: Jan Duenk en Theo Brand 

Diakenen:  Hetty Meiberg en Geertje van Loo 
Pianist:   Jeroen van der Scheer 
Lector:   Jenny Mooij 

m.m.v.:   Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman, 
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leiding van de kindernevendienst, leiding van Provider/XL, 

startdienstcommissie en beroepskrachten 
 

 
Wij willen allen die aan deze startdienst hebben meegewerkt 

heel hartelijk bedanken.  
 

 
Van deze dienst worden enkele foto's op de websites geplaatst. 
Mocht u liever niet in beeld komen, wilt u dat dan doorgeven 

aan de organisatie. Wij houden daar dan zoveel mogelijk 
rekening mee.  

 


