KERSTAVOND 2023

Adventskerk-
Oosterkerkgemeente
24 december 2023
21:30 uur

in de Adventskerk

VREDE OP AARDE ?!

Muziek vooraf, bij binnenkomst
‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ Lied 442 (orgelspel)
‘Maria, had je door’ (Sela)
‘Eer zij God in onze dagen Lied 487 (orgelspel)

OM TE BEGINNEN
Stef Bos ‘Geef licht’

De kaarsen op de tafel worden aangestoken

De kerstkaars wordt aangestoken

Hierbij klinkt de tekst van Lied 464: 8

I: Ditis het wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon die straalt
en over alle donker daalt.

Stilte
ledereen gaat (zo mogelijk) staan
Openingslied Lied 477:1 en 2 ‘Komt allen tezamen’
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Woord van welkom en openingswoorden(staand)

Wij zijn tezamen gekomen in de naam van de Heer
SCHEPPER VAN LICHT EN LEVEN

Vader van Jezus Christus

GODDELIK LICHT IN DE NACHT.

In het donker zingen wij met de engelen mee:
VREDE OP AARDE!

Geboren in een mensenkind

OM VOOR TE ZORGEN

Hier en overal, nu en in de tijd die komt.

WEES MET ONS, GOD. AMEN.

WM OM®MOMO®WOM®O

Zingen (staand) 477:4 ‘O kind, ons geboren’
Hierna gaat iedereen zitten
Gebed in de kerstnacht

RONDOM HET WOORD
Evangelielezing Lucas 2: 1-7 (NBV21)
Zingen ‘In de kleinste stad van Juda’

t: Job Heeger/m: ‘Once in Royal David’s City’/ Zing het
Woord, Lied 8)

1. 2.

In de kleinste stad van Juda, Wat de eeuwen door geloofd werd,
het geringe Bethlehem, neemt gestalte aan in Hem,

is geschied wat in de Schriften die ter wereld is gekomen

staat gesproken over Hem, in een stal in Bethlehem.

door wie God aan ons onthult, En dit schamele begin

hoe de schepping wordt vervuld. luidt de nieuwe toekomst in.

3.

Zoals de getuigen melden,

is het kind van Bethlehem

van de vrede taal en teken,
loopt het leven uit op Hem.

En zo wordt ons openbaar:
Jezus maakt God voor ons waar.
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Evangelielezing  Lucas 2: 8-14 (NBV21)

Zingen Lied 481: 1 en 3 ‘Hoor de englen zingen d’eer’

Evangelielezing Lucas 2: 15-20 (NBV21)

Zingen Lied 478: 1 en 4 ‘Komt verwondert u hier, mensen’
Overweging VREDE OP AARDE?!
Mattanja ‘Through the Looking Glass’ van DI-RECT

GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale en diaconale mededelingen

Gebeden
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met het zingen van Lied 444: 5
‘Reeds daagt het in het oosten’
Stil gebed
Gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 1006)

Collecte 1. Het werk van de diaconie
2. De voortgang van het kerkelijk leven
3. Kinderen in de knel

Slotlied (staand) Lied 477:5 ‘Zingt aarde en hemel’

ZENDING EN ZEGEN
Zending en zegen zingend besloten met: ‘Ere zij God’
(Evangelische Liedbundel 101)

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde

bij de mensen van zijn welbehagen.
Ere zij God in de hoge,

ere zij God in de hoge.
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Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde,

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen,
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde

bij de mensen van zijn welbehagen.

Amen, amen.

Uitleidend orgelspel

Gezegend Kerstfeest!

ledereen is van harte uitgenodigd om in zaal 2 elkaar goede Kerstdagen
toe te wensen. Hier wordt warme chocolademelk geschonken.

Voorganger: Ds. Nelleke Eygenraam
Liturgen: Cornelie Smilde, Korrie Vrolijk
Organist: Jeroen van der Scheer
Zang: Mattanja Gerritsen
Ouderling: Eduard Metselaar
Diaken: Henk Mak
Koster: Henk Tienstra
Medewerkers: Beeld & Geluid

Ontvangst

Catering



