
                                                                                                Nieuwsbrief    Z 

     Nieuwsbrief   

1 
 

Op weg naar één wijkgemeente 

Oosterkerk – Adventskerk 

Eind 2020 hebben we u geïnformeerd over de 

voortgang van het samenwerkingstraject 

Oosterkerk – Adventskerk. Dat was helaas niet 

mogelijk via een gemeenteberaad vanwege de 

beperkingen tijdens de COVID pandemie. In een 

extra nieuwsbrief op 19 december 2020 bent u 

geïnformeerd over de stand van zaken en de 

voortgang van onze samenwerking. Inmiddels zijn 

we alweer een seizoen verder en willen we u graag 

op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in het 

seizoen 2020 - 2021.  

 

Hoe was het ook al weer?  

De aanleiding voor het nadenken over fusies binnen 

de Protestantse Gemeente Zwolle waren de 

teruglopende financiële inkomsten. Via het Project 

Heilige huisjes (2018/2019) zijn plannen bedacht 

om hieraan het hoofd te bieden. Wilden we het 

pastoraat Zwolle breed blijven behouden en vorm 

kunnen blijven geven dan lag het voor de hand om 

de samenwerking tussen de zes wijkgemeentes te 

intensiveren en te onderzoeken of we onze 

kerkgebouwen zouden kunnen delen. Dus, geen 

behoud van stenen maar investeren in pastoraat. In 

drie clusters werd de opdracht opgepakt. 

Verbindende factor in het cluster Oosterkerk – 

Adventskerk waren destijds al de predikanten die in 

2018 al een samenwerkingsovereenkomst sloten. 

Zij stimuleerden de kruisbestuivingen tussen de 

verschillende groepen (taakgroepen, raden, 

commissies). Terreinen van samenwerking zijn 

onder andere pastoraat, diaconaat, vorming & 

toerusting, werk onder jeugd, jongeren en jonge 

gezinnen en het voorgaan in erediensten. Daarmee 

was in het cluster Oosterkerk – Adventskerk al een 

goede basis aanwezig om de samenwerking verder 

uit te breiden. 

 

Het behoud van een vierplek in beide wijken 

Een financieel onderzoek binnen ons cluster vond 

plaats in 2019/2020 door de werkgroep Financiën. 

De werkgroep, waarin vertegenwoordigd de beide 

wijkgemeentes, constateerde dat niet nu al gekozen 

zou moeten worden voor het afstoten van een 

gebouw. Het advies was om, gelet op de afstand 

tussen de beide gebouwen, voorlopig in beide 

wijken een vierplek te behouden. Tevens adviseerde 

de werkgroep om de bestuurlijke krachten te 

bundelen. Bij de invulling van de verdere 

samenwerking zou de gezamenlijke opgestelde 

missie en visie door de werkgroep Waarderende 

Gemeenteopbouw (2019) de basis moeten zijn voor 

verdere samenwerking. De missie en visie kunt u 

nalezen op beide websites.  

 

Voorgenomen fusie: Pinksteren 2022 

De kerkenraden hebben  het advies van de 

werkgroep Financiën overgenomen en in het 

afgelopen seizoen is er onderzocht welke 

activiteiten er zoal in de toekomst gezamenlijk 

gedaan kunnen worden. Het is duidelijk dat er al op 

veel punten wordt samengewerkt maar ook dat er 

op onderdelen nog keuzes gemaakt kunnen 

worden. Vanuit de missie en visie hebben we 

respect voor de organisatorische- en 

cultuurverschillen die er zijn per wijkgemeente. 

Maar geleidelijk aan zullen we steeds verder naar 

elkaar toegroeien en zo proberen we in 2022 het 

bestuurlijke deel zoveel mogelijk op één lijn te 

krijgen. Dit als fundament voor de voorgenomen 

fusie met Pinksteren 2022. Dat is dan ook het juiste 

moment om te gaan werken met één kerkenraad 

voor de beide kerken en het organisatorisch 

samenvoegen van de raden en taakgroepen. De 

kerkrentmeesters hebben zich, in navolging van de 

raad Vorming en Toerusting, in 2021 samengevoegd 

in één team.    

 

Pastoraal investeren 

Voor de toekomst willen we als kerk van betekenis 

blijven en daarom willen we “pastoraal investeren” 

in de middengroep: onze twintigers, dertigers, 

veertigers en vijftigers. Onze ambitie komt samen 

met het verzoek van de Algemene Kerkenraad aan 

de kerkenraden binnen de Protestantse Gemeente 

Zwolle om beleid te ontwikkelen voor de periode 

van de meerjarenraming tot 1 januari 2026.  Er 

bestaat de mogelijkheid voor extra financiering tot 

1 januari 2026. De Adventskerk en Oosterkerk zijn 

op de uitnodiging ingegaan en hebben een verzoek 

ingediend voor een extra kerkelijk werker naast 

Dirk-Jan Steenbergen. Deze nieuwe kerkelijk werker 

krijgt dan binnen het cluster Adventskerk – 

Oosterkerk de specifieke opdracht om netwerken en 

activiteiten rondom de middengroep te ontwikkelen. 

 

Bij alles wat we samen nastreven houden we het 

gemeenschappelijke profiel voor ogen:  

 Een geloofsgemeenschap vormen met God en 

de Bijbel als bron van ons geloof; 

 Een gemeenschap met aandacht voor elkaar en 

voor de wereld; 

 Een gemeenschap waar het leven wordt 

gevoerd, beleefd en gedeeld; 

 Een geloofsgemeenschap waar muziek in zit; 

we houden vieringen met variatie in muziek, 

variatie van liederenrepertoire met 

verschillende instrumenten en zangers; 



 Een eigentijdse uitnodigende sprankelende 

geloofsgemeenschap vol creativiteit, 

enthousiasme en verlangen naar geestelijke 

inspiratie 

 Een gastvrije geloofsgemeenschap volop 

beweging en volop activiteiten.  

 

Hoe kijken de beroepskrachten naar de fusie?   

De beroepskrachten voelen zich aangesproken door 

één van kernzinnen uit het visie- en 

missiedocument: ‘Wij vormen een ‘Huis van Leven’, 

waarin we met elkaar meeleven, ons inleven in 

elkaar, waar we mogen opleven en ons kunnen 

uitleven.’ Om invulling te geven aan de missie en 

visie van de geloofsgemeenschap Adventskerk - 

Oosterkerk laten zij zich inspireren door de Bijbelse 

metafoor van de geloofsgemeenschap als een huis 

of woning.  Zoals 1 Korintiërs 3: 9b-13a ‘Jullie 

bouwen aan het huis van God, …Jezus Christus is 

daarvan het fundament.’ En 1 Petrus 2: 5 ‘En laat je 

ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 

van een geestelijk huis.’ 

Het huis is een plek waar huisgenoten zich als 

familie en vrienden van Christus thuis kunnen 

voelen. Er kan samen worden gegeten, gepraat, 

geluisterd, gespeeld, gelachen en gerouwd op de 

kruispunten van ieders leven. 

Het huis staat open. Iedereen is welkom. Er is oog 

en oor van elkaar, voor stad en wereld. Ons 

kerkelijk huis is deel van het grotere huis, de 

samenleving en economie. Oecumene en economie 

cirkelen ten diepste om Gods schepping, deze 21ste 

-eeuwse wereld en aarde als een kostbare woning 

die wij met zorg, aandacht en duurzaamheid mogen 

bewonen en bewerken. 

In het huis van leven staan vrijheid en 

warmhartigheid voorop. Gods liefde biedt royaal 

onderdak en ruimte voor rust, bescheidenheid en 

vreugde. We willen daarom ook genieten van wat 

gedaan wordt en gebeurt. En we accepteren dat 

niet alles kan worden gedaan.  

Rond het nieuwe Huis van Leven volgens de 

Levende komen alle kerkelijke aspecten en 

uitdagingen samen. Het Huis van Leven heeft ook 

verschillende leefkamers. Allemaal staan ze in het 

teken van het leven met God en het leven met 

elkaar. Elke kamer heeft weer een speciaal accent. 

Zo komen we bij het volgende beeld van ons 

nieuwe ‘Huis van Leven’ met ronde (open) kamers 

als leefkringen (voorheen taakgroepen of raden). 

 

 

 

 

Namens de kerkenraden:  

Piet Kuiper, voorzitter kerkenraad Oosterkerk 

Anneke van der Meulen, voorzitter kerkenraad 

Adventskerk 

 

Iemke Epema, namens de beroepskrachten.  
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