
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Best gemeentelid van de Open Kring, 

Grote kans dat je bent gedoopt in de kerk. Dat je er als kind meedeed aan de kerstviering. Nu zijn we 
aangekomen in 2024 (gelukkig nieuwjaar!) en ben je lid van de Open Kring. Een plek waar we op 
zondag samen ons geloof delen. Waar we met activiteiten en bijzondere vieringen elkaar inspireren. 
Een plek waar iedereen welkom is en waar je je verbonden voelt. En die deel uitmaakt van de 
samenleving. 

“De kerk helpt mij stil te staan bij waar het echt om gaat.  
Een moment van rust en bezinning in alle hectiek.” 

 

Dit doet onze kerk vandaag en dit willen we blijven doen. Daarom doen we met Actie Kerkbalans 
een beroep op jou voor een financiële bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het 
kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk of activiteiten in het kader van de Groene Kerk. In 2024 
willen we daarnaast weer een diaconaal project starten en het “Groene Kerk-zijn” meer inhoud 
geven. Ook komen er gespreksgroepen voor jonge ouders en voor veertigers en vijftigers, film- en 
gespreksavonden. 

Hoeveel geven aan de kerk? Hierover lees je op de volgende pagina meer. Geven is vrijwillig. Toch 
hopen we dat ieder lid van de Open Kring bijdraagt. Want zonder bijdragen van onze leden kan onze 
kerk niet bestaan. Kerk-zijn doen we samen. Doe je mee? Geef je toezegging vandaag nog aan ons 
door via de link in de e-mail.   

Samen zorgen we dat de Protestantse Kerk in Zwolle ook in de toekomst een plek is die ertoe doet. 
Een plek waar je altijd op kunt terugvallen. Waar je kunt groeien in geloof.   

Ontzettend bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Eerbeek  
voorzitter kerkenraad van de Open Kring 

PS Wil je op een andere manier betrokken raken of heb je ideeën? We horen het graag! Neem dan 
contact met mij op via scriba@openkring.nl.  
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Inspirerende viering: In de kerk kun je elke week even 
pauze nemen. Tijd vinden om te bidden voor alles wat je 
bezighoudt. Aangeraakt worden door God en het geloof met 
anderen delen.

Voor elkaar: Als kerk zijn we er voor iedereen die een 
extra steuntje in de rug kan gebruiken. De koffie-ochtend 
in de kerk breekt voor veel mensen de dag. We helpen bij 
financiële problemen. En we zetten ons in voor mensen die 
in Zwolle een veilige plek zoeken.

Geloofsopvoeding: Hoe lees je thuis uit de Bijbel? Hoe 
betrek je je kind bij het geloof? In de kerk helpen we je bij 
deze vragen. En natuurlijk organiseren we tal van activiteiten 
voor kinderen en jongeren.

Verdieping en zingeving: Samen de Bijbel verkennen. 
Ervaringen delen, of je vragen. Bij een gespreksgroep leer je 
nieuwe mensen kennen én geef je verdieping aan je geloof. 
Er is altijd een groep die bij je past. 

Jeruzalemkerk Oosterkerk Open Kring StinskerkSionskerkAdventskerk

Hiervoor geef je

Jouw kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zes zielen, één gedachte:  
de kerk is van en voor iedereen in Zwolle. www.pknzwolle.nl 

Waarom geld geven aan de kerk?
De kerkdienst op zondag – en de koffie tijdens het 
napraten, de gespreksavond waarin we samen zoeken 
naar inspiratie en zingeving, het bezoekje aan iemand die 
wel een steuntje in de rug kan gebruiken: kerk-zijn kost 
geld. De kerk krijgt geen geld van de overheid. Daarom 
vragen we met Actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie van 
Nederlandse kerken, onze leden om een bijdrage. Vergelijk 
het met het lidmaatschap van de sportclub of vereniging.

Geven naar draagkracht
“Hoeveel geef ik aan de kerk?” is een vraag die vaak wordt 
gesteld. Bijdragen aan Actie Kerkbalans is vrijwillig. Maar 
van onschatbare waarde, want alleen als we allemaal 
geven, kunnen we als kerk van betekenis blijven. Het 
mooie aan samen kerk-zijn, is dat we het ook financieel 
samen doen. Ieder geeft naar draagkracht. Inspiratie 
nodig bij het bepalen van jouw bijdrage? Ga naar  

www.pknzwolle.nl/draagkracht

Belastingvoordeel
Wist je dat jouw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar

is voor de belasting? Meer informatie vind je op  
www.pknzwolle.nl/bijdrage/mogelijkheden


